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© Şirketler için pek çok iş fırsatını, önlem alınmadığı takdirde ise potansiyel sorunları beraberinde getirecek olan bu alan, yakın zamanda CEO'ların öncelikleri arasında olabilir 
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Meşhur fizikçi Feynman 1982'de yaptığı bir konuşmada, “Fiziksel dünyayı dijital bilgisayarla simüle edemezsiniz, bu ancak kuantum. 
bilgisayarlarla mümkün” dediğinde, kimse kuantum bilgisayarın ne anlama geldiğini bilmiyordu. Zaten bu teknolojiyi mümkün kılan kuantum mekaniğinin gerçekleri aklın sınırlarını zorluyor. 
ve yine Feynman'in deyimiyle, “Kimse bir şey anlamıyordu” Oysa o konuşmada, “sıradaki büyük şey” duyurulmuştu ama tarihteki diğer örnekleri gibi o anda pek dikkat çekmemiş, çılgın 


güne yaklaşık 36 yıl geçti ve başta ABD, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve Çin olmak üzere dünyanın pek çok ülkesi, şimdilerde teknolojinin yeni çağı olarak görülen kuantum teknolojisinde lider olabilmek için yarışıyor. Dev şirketler rekabette geri kalmamak 


çin bu alana büyük yatırımlar yapıyor. Çünkü haberleşmeden bilişime, sağlıktan finansa kadar pek çok alanı yeniden şekil lendirecek olan “sıradaki büyük şey”, artık gerçeğe dönüşüyor. 


Biraz Kuantum çtiğimiz yüzyılın ilk yarısında bilim adeta altın çağını yaşıyordu. Bir yandan Einstein'ın uzay ve zamanı “büken” teorileri O zamana kadar doğru bilinen yanlışları yerle bir ederken, bölünemediği kabul edilen atomlara dair her şey sil baştan yazılı-Çünkü atomların bölünebildiği, üstelik yapısının elektron, Proton ve nötronla sınırlı kalmadığı ve daha alt parçacıklardan oluştuğu ortaya çıkmıştı 
Birinci Kuantum Çağı'nı başlatan bu gelişmeler, bilgisayar çiplerinden modem iletişim teknolojisine, lazerden manyetik Tezonans görüntülemeye kadar pek çok yeni teknolojinin ortaya çıkmasını sağlamıştı. Ancak Feynman'in konuşmasında bahsettiği kuantum bilgisayarlar, Einstein'ın “ürkütücü” dediği, kuantum. 
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tüziğindeki çok sıradışı bir olaya dayanıyordu: dolanıklık. Dolanık 'durumda olan iki parçacıktan birine herhangi bir şey yapıldı-Bında, diğer parçacık binlerce kilometre uzakta bile olsa, arada hiçbir şey olmamasına rağmen “anında” reaksiyon gösteriyordu. 
Akıllara durgunluk veren bu keşif, yıllar sonra ışınlamadan kırılamayan kodlara, güvenli haberleşmeden yüksek hesaplama hızlarına kadar pek çok teknolojiye imkan sağlayan İkinci Kuantum Çağı'nı başlatacaktı. 

Bu çok soyut olayları biraz daha somutlaştırmak adına, bir an için klonlarınızın olduğunu di . Aynı anda klonlarınızdan biri maillere bakarken diğeri raporlara baksa, bir diğeri başka bir işi yapsa, işler çok daha hızlı ve verimli olmaz mıydı? 
Evet, insanlar için bu senaryo henüz çok ütopik, ancak Kuantum Çağı'ndaki bilgisayarlar için artık gerçek, Bu teknolojinin zaten var olduğunu, bilgisayarınızda bir yandan müzik dinlerken, bir yandan başka uygulamalar kullanabildiğinizi söy: leyebilirsiniz, ancak durum gerçekte öyle değil. Bilgisayarlar da tupkı insanlar gibi aynı anda sadece tek bir işi yapabiliyorlar ve o işi yapabilmek için en küçük bilgi parçası olan “bit” temsil etmek amacıyla 1 ya da O'ı kullanıyorlar. Kuantum bilgisayarlarda ise durum çok farklı: Aynı anda sadece 1 ya da O değerini alan bit'lerin yerini 1, O ya da her iki değeri aynı anda alabilen “gubitler”, yani kuantum bitler alıyor. Kuantum fiziğinin bu çok ilginç karakteristiği sayesinde, birçok ihtimali ve senaryoyu aynı anda işleme almak mümkün, Bu da şimdiki hızlarla kıyaslanmayacak devasa hızlar, veri saklama konusunda ileri teknolojiler, kırılması neredeyse imkansız şifreler ve uçsuz bucaksız yeni teknolojiler manasına geliyor. 


İş Dünyasında Yeni Bir Dönem Başlıyor 

Bilim ve teknoloji alanındaki baş döndürücü gelişmeler, kuantum. 
teknolojisini fizikçilerin tartıştığı bir konsept olmaktan çıl iş dünyasının yakından takip ettiği bir alan haline getirdi. Bir yandan IBM, Microsoft, Google, Lockheed Martin, Airbus, Raytheon gibi dünya devleri bu alana uzun vadeli yatırımlar yaparken, diğer yandan J.P.Morgan, Honda, Hitachi, Daimler, Samsung gibi şirketler de bu yatırımların çıktısının ilk kullanıcıları olmak için işbirliği anlaşmaları yapıyor. Bunların yanında gelişmeleri yakından takip eden ya da bu alanda çalışmaya baş-İayan startup'ları markaja alan pek çok şirket bulunuyor. 2018'in ilk beş trendinden biri olan kuantum teknolojisi, pek çok alanı derinden etkileyecek. Bunları şöyle sıralayabiliriz: 


Bilişim ve İletişim Teknolojileri 

Şüphesiz, kuantum teknolojisinin en çok etkileyeceği alanlaran başında bilişim ve iletişim sektörü geliyor. Çünkü bir çipin üzerine yerleştirebilecek transistör sayısının her 18 ayda bir iki katına çıkacağını ve bu sayede işlem kapasitesinin artacağını savunan meşhur Moore Yasası artık yolun sonuna geldi ve bu sorunu aşacak en önemli çözüm kuantum teknolojisi olarak kar- 


çok yüksek işlem hızlarının yanı sıra, bilişim ve iletişim sektöri için güvenli haberleşme ve kırılamayan şifreler de vadediyor. 


Yapay Zeka Teknolojileri 

Boston Dynamics'in humanoid robotu Atlas, şimdiden yapaorkutsa ya da Elon Musk'ın sürücüsüz Şaşırtsa da, yapay 


yapması, bu yolda çok hızlı bir şekilde ilerleyece; isteriyor. 
Finans 
Finans devi LP.Morgan, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru kuantum. 


teknolojisiyle risk yönetimi, portföy optimizasyonu ve ticaret stratejileri gibi konular için IBM ile işbirliği yaptığında, CIO Lori Beer “Bu teknolojinin uzun dönemde çekirdek bir kabiliyeti olacağı konusunda iyimseriz” demişti. Kuantum teknolojisinin beraberinde getireceği inovasyonlar ve siber güvenlikteki yeni yaklaşımlar dikkate alındığında, Lori Beer'e hak vermemek mümkün değil, 


Sağlık 

Kuantum teknolojisinin karmaşık olayları mikro seviyede simüle edebilme ve sensör teknolojisine getirdiği çok güçlü kabiliyetler, sağlık ve biyoteknoloji alanlarını doğrudan etkileyecek. Bu da yeni ilaçlar, sağlık cihazları ve tedavi yöntemleri anlamına geliyor. 


Malzeme 

Mühendislerin hayali daha hafif ama daha güçlü malzemeler konusunda, özellikle nanoteknoloji alanındaki ilerlemeler sayesinde önemli gelişmeler sağlansa da, kuantum teknolojisiyle bu gelişmeler yeni bir boyuta taşınabilir. Çünkü kuantum simülasyonlar sayesinde yeni malzemeler tasarlanması, modem tekno-İojinin en büyük sorunlarından biri olan batarya başta olmak üzere, pek çok derde deva olacak. 


Savunma 

Lockheed Martin ve Raytheon gibi dünyanın en büyük savunma şirketlerinin, kuantum teknolojisine uzun vadeli yatırım yapmaları aslında çok şey anlatıyor. Kuantum teknolojisi, uzaydaki uydulardan derin sulardaki denizaltılara, sahadaki radarlardan kullanılan silahlara kadar pek çok alanda gelişimi sağlayacak. 


Ne Zaman Başlıyor? 
Yakın zamanda Apple Store'a ya da bir elektronik mağazasına gidip, kuantum teknolojisiyle çalışan bir bilgisayar almak mümkün üyor. Ancak geçmişteki çoğu örnekte olduğu gibi teknoloji önce yavaş hareket ediyor, sonra çok hızlı bir şekilde ivmeleniyor. Einstein'ın o zamanlar için çok soyut olan ve pek kimsenin anlamadığı görelilik teorisi sayesinde, bugün herkesin telefonlarında GPS kullanabiliyor. Dolayısıyla, bu sürecin çok da uzun sürmeyeceğini tahmin edebiliriz. Diğer yandan şirketler ve kurumlar için kuantum çağı çoktan başladı. Kimi bu alana uzun vadeli yatırımlar, bir kısmı bu şirketlerle işbirli diğerleri ise bu alanda çalışan startup'lara yatırım yapmayı tercih ediyor. Çünkü kuantum teknolojisi kısa, orta ve uzun vadede pek çok alanı ya doğrudan ya da dolaylı yoldan etkileyecek ve bu değişime uyum sağlayamayan şirketler rekabetten geri kalacak. 
21'inci yüzyılda yaşayan bizler, yeni teknolojilerin doğuşuna, hep Steve Jobs ya da Elon Musk gibi öncülerin sahnedeki konuşmalarıyla tanık olduk. Ancak gerçekte her yeni gelişme, bilim insanların bir seminerde ya da bir konferansta anlattığı ve çok az kişinin anlayabildiği garip teorilerle başladı. Bu teorilerden biri olan kuantum, artık biliminsanlarının doğruluğunu tartışğı bir teori olmaktan çıkıp, iş dünyasının yakından takip etmesi gereken bir alan haline geldi. Şirketler için pek çok iş fırsatını, Önlem alınmadığı takdirde de potansiyel sorunları beraberinde getirecek olan bu alan, yakın zamanda CEO'ların öncelikleri arasında olabilir. © 
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© Banka enflasyonda belirgin iyileşme sağlanana kadar sıkı para politikasının korunacağının altını çizdi 


imiz hafta toplanan Merkez Bankası (TCMB) Para 


sı Kurulu'nun aldığı beklenmedik sıkılaştırma kararı kurun geri çekilmesini sağladı. Piyasada en fazla 50-100 baz puan artış olabileceği yönünde beklenti oluşmuşken, piyasa beklentisinin aksine hareket eden banka, hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizini) 125 baz puan artırarak yüzde 16,50'den yüzde 17,75'e yükseltti. Bu hamle- nin ardından dolar kuru 4,50'nin altını gördü. Ekonomist Mahfi Eğilmez, TCMB'nin adımını doğru ve cesur bir hamle olarak yorumladı. Bozulan enflasyon dinamikleri ve ileriye dönük beklentileri dikkate alan Banka, yüksek gelen Mayıs ayı enflasyonundan sonra proaktif bir hamleyle politika faizinde artış gerçekleştirmiş oldu. Bankanın bu hamlesi hem güçlü sıkılaşmanın devam etmesi hem de kredibilitenin inşa edilmesi açısından oldukça önemli. Enflasyonda belirgin iyileşme sağlanana kadar sıkı para politikasının korunacağına ve gerekirse ilave sıkılaştırma yapılabileceğine yönelik ileriye dönük yönlendirme politika açıklamasında yer almaya devam ediyor. Tabii, bu sıkı duruşun belirgin bir süre devam ettirilmesi gerekebilir, çünkü yüzde 12,15 olarak açıklanan Mayıs enilasyonunda çekirdek ve üretici enflasyonu tarafındaki belirgin bozulma enflasyon beklentileri tarafında yansıma bulacak. GCM Menkul Kiymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, “Kurlarda ve enflasyonda artış, bütçe açığı ve cari açığın yükselmesi, faiz oranlarının uzun süre artırılmaması gibi etmenler hem yerel parada oynaklığı artırmış hem de ekonomik göstergelere yönelik beklentilerde de algının negatifleşmesine neden olmuştu. Ülkemize daha çok döviz girmesini sağlamamız gereken bir ortamdayız. Bu nedenle, TCMB'nin faiz oranlarını beklentilerin üzerinde artırması önemli bir adım. TCMB reel faizi korumak adına ilave sıkılaştırma yapmış oldu. Bu durum, kısa vadede TRY ve Türk varlıkları açısından destekleyici olarak değerlendirilebilir” diyor. © 


Yasal Takibe 
Düşenlerin Sayısı 
Azalıyor 


© Bireysel kredi ve kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düşenlerin sayısı geriledi 


Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin, Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Nisan 2018 raporuna göre, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2018 yılı Ocak-Nisan döneminde, 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 5 azalarak 486 bin kişi oldu. Yılın ilk dört ayında, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 oranında azalarak 284 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 10 ora: nında artarak 288 bin kişi oldu. © 


Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kart” (Ocak - Nisan, bin kişi) 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© Ataşehir'deki botanik bahçesi, 
Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğinin bekçiliğini yapıyor 


TEM otoyolunun ve göğe turmanan dev apartmanların sınırlarını çizdiği Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (NGBB), sekiz adadan oluşuyor. Adalar arasındaki geçişler ise köprü ve sanat galerisi niteliği kazandırılan yeraltı geçitleriyle sağlanıyor. 

Geçen yıl 210 bin kişinin ziyaret ettiği 460 
dönümlük bahçede tam bin 600 çeşit bitki var. 
Giriş ücretsiz; ancak isteyen gönlünden koptuğu kadar bağış yapıyor. Bahçedeki sekiz adada herbaryum, kütüphane, limonluk, tohum evi, üretim ve ç im birimleri ile çeşitli bitki koleksiyonları var. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yetişen bitkiler (tehdit altındakiler de dahil olmak üzere) benzer toprak koşullarının sağlandığı alanlarda yetişti yor ve çoğaltılmaya çalışılıyor. Bu arada, kendileri için inşa edilen parklarda oynayan miniklerin ener- 


jisi havayı değiştiriyor. 


Bahçede gezintiye çıkmadan önce Tekfen Holding ve Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (NGBB) kuru: cusu Ali Nihat Gökyiğit, idare merkezi olarak kulla: nılan bir kulübede anlatıyor: “Biyolojik çeşitliliğin korunması için ne yapabileceğimiz sorusundan buraya ulaştık, bu botanik bahçesini kurduk. Adil Hoca da (Prof. Adil Güner) bana cesaret verdi. 
Evvela bir hatıra parkı olarak başlamıştık. 2003 
yılında botanik bahçesi levhasını astık. Bu konuya gönül veren bir sade vatandaş olarak konuşuyorum. 
Burada bir botanik bahçesinin tüm fonksiyonlarını bulabilirsiniz. Herbaryum, bir tohum bankası, kütüphanesi, araştırma alanları, koleksiyonlar ve bütün bitki çeşitlerini olabildiğince korumak... 
Bunların hepsi var, ama ufak çapta. Bir konuda çok büyük bir adım attık: Türkiye florasının yazılması. 
Cesaretle ele aldık, çok büyük ve çok önemli bir hedef. Cumhurbaşkanlığı da himayesine aldı. İkinci cildi yayınlandı, 30 cilt olması planlandı.” 

Gökyiğit'e göre, biyolojik çeşitliliğinin tahribi eko sistemi olumsuz etkiliyor. Bunun sonucunda, başı mıza doğal afetlerin sayısındaki ve şiddetindeki artış, su kıtlığı ve gıda güvenliğinin ortadan kalkması gibi felaketler yağmaya başlıyor. 
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Türkiye dünya kara sathının yüzde 0,6'sını işgal ettiği halde, bitki türlerinin yüzde 2,6'sını yaşatıyor. 
Yani biyolojik çeşitlilik Türkiye'nin, diğer ülkelere kıyasla çok değerli bir varlığı. 

Botanik bahçeleri ise tüm dünyada ekosistemi dengede tutan biyolojik çeşitliliği i yapıyor. Botanik bahçelerinin görevi ise kilerini tanımak, tanıtmak ve korumak, Tür! 
. Nihat Gökyiğit, 
10 bin türden fazla bitki bulunan Türkiye'de bunun 
üçte birinin çeşitli derecelerde tehdit altında oldu-Zunu belirterek şöyle konuşuyor: “Karnemizin iyi olmamasının nedeni Türkiye'de bu görevi yerine getirecek botanik bahçesi sayısının 10'dan az olması. 
“Ama kimi ülkelerde 100'den fazla bahçe var, tehdit altındaki bitki ise 500. Yani bir botanik bahçesine beş tane belki düşe 


diği “Türkiye florasının yazılması işiyle” ilgili şunları söylüyor: “Yazım işinin 2030 yılında tamamlanmasını planlıyoruz. 100 bitki ressamı, 100-150 kadar bilim insanı çalışıyor projede. 44 ressam, 34 bilim insanı görev almış bu ciltte” 

Prof. Adil Güner'e göre bu konudaki en büyük sıkıntı, Türkiye florasıyla yazılı kaynakların, biri 19'uncu yüzyılda İsviçre'de Latince, diğeri ise 20'nci yüzyılda Edinburgh'da İngilizce yazılmış olması. 
Sonraki yıllar ise zifiri bir karanlıktan ibaret. Prof. 
Güner durumu, “Botanik alanında geri kalmışız” sözleriyle özetliyor. 

NGBB, faaliyete geçer geçmez hemen bitki ressamı yetiştirme işine girilmiş. İngiltere'den getirilen bitki ressamı, Türkiye'deki meraklı ve yeteneklilere dört yıl üst üste kurslar vermiş. O kurslardan yetişen bitki ressamları o kadar başarılı olmuşlar ki, ıllarda Şili'nin dağ ve ormanlarıyla ilgili bir projede görev almışlar. 

Floranın altyapısını oluşturmak için, Damarlı Bitkiler Florası, Türkiye Bitkileri Listesi ve Türkiye Bitkileri Karayosunları kitaplarını yayınlamışlar. 
Destek bulurlarsa farklı çalışmalar da yapacaklar. 
Prof. Güner, vakfın flora yazılımına yılda 2 milyon lira ayırdığını belirterek; “Bütçeyle yetinebilmek için dünya ve Türkiye herbaryumlarında birikmiş materyalden yapıyoruz yazımı. Doğaya çıkmıyoruz. Bu şekilde her bir cilt için 1 milyon lira harcanıyor. Eğer doğaya çıkarsak maliyet 2 milyon liraya ulaşır” diyor. 

ANG Vakfi geliştirdiği birçok kırsal kalkınma projesinin yanı sıra, baskı altındaki doğal 


Bunlardan birisi de Türkiye'deki doğal ormanların yüzde 93'ünü oluşturan yaşlı doğal ormanlar üzerin- deki baskıyı azaltmaya yönelik ağaç tarımı. TEMA'da 
fikir bulan projeyi ANG de uygulamaya başlamış. 10 
yıl önce Bursa, Karacabey'de hızlı yetişen ağaçlar- dan bir orman kurulmuş. Ormancıların, “endüstriyel orman” olarak tanımladıkları bu ormana her yıl 200-300 bin fidan dikilmiş. Nihat Gökyiğit, 


“İlk diktiğimizin aralaması geçen sene yapıldı. 
Tam kesim ve yenisini koyma 2023'e denk geliyor. 
Ondan sonra her sene kesilecek, yenisi konacak. 
Karacabey'de başladı, Çanakkale ve Balıkesir'e doğru gidiyor. Sahil çamıyla başladı, şimdi kızılçam. 
da var. İki buçuk milyon ağaç oldu” diyor. Tarım plantasyonundan elde edilecek yongaların ağaç ürünleri alanında faaliyet gösteren şirketlere satıldığını anlatıyor Gökyiğit. 

Bu arada Türkçe ismi bulunmayan bitkileri isimlendirme çalışmalarının da devam ettiğini anlatıyor 


yok mu?” soruları etkili olmuş. Bunun için şu anda 
86 bin ismin biriktiği bir isim kütüğü oluşturulmuş. 
Başlangıçtaki beklenti, halktan 10 bin tür için bin-bin 
500 civarında isim gelmesiymiş. “Ama 4 bin isim 
geldi. Çeşitli bölgelerde aynı bitki için yaygın kullanılanı, o bitkinin Türkçe ismi olarak kabul ediyoruz” diyor. 

ANG bu botanik bahçesinde çekirdek bilgiyi üretiyor. Ondan sonra da sıra bilginin yayılmasına geliyor. Bu iş için de dört web sayfası açılmış. Bu arada mesleği botanik olmamakla birlikte, bitkilere meraklı 100-150 kişilik “Yurttaş Bilgin” ekibi de doğal bilgilendirme sürecine katkıda bulunuyor. 

Nezahat Gökyiğit, Botanik Bahçesi'nde kendi doğal ortamlarında neye yaradıkları bilinmeyen bazı bitkilerle ilgili araştırmalar da yapıyor. Tuz Gölü çevresindeki tuzlu toprakta yaşayabilen 40'tan fazla €ndemik bitkinin yanı sıra Eber ve Akşehir Gölü'nün çevresinde yaşayan baklagiller familyasından piyan isimli bitki de NGBB'ye getirilip yetiştirilmeye başlanmış. Hedef, tek çiçeği baklagiller familyasının diğer üyelerine göre üç-dört kat fazla meyve veren bitkinin ne işe yarayacağını bulmak. Hayvanların tüketmediği bu bitki, köylülerin de tarım alanı açmak için sökmesi nedeniyle tehdit altında. Gökyiğit, “Aynı familyadan birine aşık olur, evlenirse ne olur? İlk araştırmalara göre bakla ve fasulyeden elektrik aldı. 
Çocuk da oldu, ama çocuk düşüyor. Bunun üzerine daha geniş bir çalışmaya gidildi” diyor. 

'NGBB'de kamelya, açelya ve orman gülü gibi çay familyasından diğer bitkilerin de yetiştirili için çalışmalar yapılıyor üç yıldır. Bu amaçla a'dan fide ithal edilip bir bölümü üreti eslek okuluna veril 


ve ekliyor: “Ve üreticilerin hepsi kadın; kırsal kalkınma da var bunun içinde. Şimdi bunun pazar bakımından çalışmaları yapılıyor. Çok daha önemli çalışmalar da var. Doğadaki yabani tü 

Itür ürünü yapabilir miyiz? Çoğaltabilir miyiz? 
Çünkü bu haliyle toplanıp pazarlanırsa doğada baskı yaratıyor?” 

Nihat Gökyiğit, bunun salep ve safran gibi bitki lerle tıbbi ve aromatik bitkilerde çok önemli olduunun altını çiziyor. —Ruhi Sanyer 


SÖZÜN ÖZÜ Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, Türkiye'nin biyolojik çeşitliği için bir cevher niteliğinde. 


A Tekfen Holding ve Nezahat Gökyiğit 
Bolanik Bahçesi 
(NGBB) kurucusu! 
Ali Nihat Gökyiğit 
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Döviz 
Değerlenince, 
Yabancılar Konut 
Almak Için Sıraya 
Girdi 


© “Yabancıya konut satışında rekor bekliyoruz" 


Türkiye'de konutun patronları tarafından bu sene ev satışında bir rekor beklenmiyor. Geçen sene 1,4 milyon konut satılmıştı, bu sene 1,2 milyon tahmininde bulunuyorlar. Ancak Türk lirasının dövize karşı değer kaybetmesi ve ev fiyatlarının döviz bazında ucuzlaması yabancının dikkatini çekti. 
Sektör oyuncularının ortak kanaati şu: Yabancıya konut satışında rekor kapıda. 

Nitekim KDV ve tapu harcı indirimlerinin uygulanmadığı, konut kredi faizlerinin 0,98'e çekilmediği Ocak-Nisan 2018'de, yabancılara konut satışı yüzde 20 artışla 7 bin 500 adete yaklaştı. Döviz. 
artmaya devam ederse sene sonunda yabacıya satış 
30 bin adet gibi kırılması güç bir rekoru getirebilir, Çünkü tapu harcı ve konut kredi faiz oranları teşviki ile birlikte Mayıs ayından itibaren yabancıya satışta artış hızının önemli bir ivme kazanacağı beklentisi hakim. 

İstanbul Gayrimenkul Değerleme'nin Bloomberg Businessweek Türkiye için yaptığı hesaplamaya göre, döviz bazında konut fiyatları 10 yıl eri: 
2008 seviyesine geriledi. Üstelik konut kredi faiz. 
oranları 2008'e kıyasla 50 baz puan aşağıda seyrediyor. Ayrıca yabancılara KDV muafiyeti de uygulandığına dikkat çeken markalı konut üreticileri, bu etkenler sebebiyle yabancılar için Türkiye'de ev fiyatlarında son 10 yılın en cazip döneminin yaşandığını vurguluyor. 

Tabii hükümetin inşaat sektöründeki küçülme beklentisinin önüne geçmek için aldığı tedbirler de sonuç veriyor. İnşaat üst yöneticilerinin verdiği rakamlar sevindirici. Senenin ilk yarısında hareketlenme yaşadıklarını belirten CEO'lar, yılın ikinci yarısında da hareketlenme bekliyor. 

Örneğin, son iki haftada 40 milyon lira değerin- deki 105 dairenin satışını tamamladıkları bilgisini veren Babacan Holding CEO'su Mehmet Babacan, “Mevcut durumu geçen senenin Mayıs ayı ile kıya ladığımızda satışlarımızda şimdiden yüzde 80'lik bir artış yaşandığını söyleyebiliriz. Bu durumun, Yılın ikinci yarısındaki satışlarımıza geçen yıla oranla yüzde 15-20 civarında bir artış olarak yansıyacağına inanıyoruz” diyor. 


Seki ru markalarından ilk beşte yer alanlar da bu sene ilk beş ay itibariyle cirolarında yüzde 
50'nin üzerinde artış olduğunu açıkladı. Sinpaş 
GYO Yönetim 
Kurulu Başkan 
Vekili Ahmet 
Çelik, bu rüzgar- dan pay almak adına İstanbul, 
Ankara, Bursa ve SPY 
Denizli'de yer alan 
Sinpaş projelerinde yüzde 20 indirim kampanyası başlattıklarını kaydetti. Vakıf GYO Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Birdal ise gayrimenkul sektörünün son zamanlarda İstanbul dışında iyi performans elde ettiğine dikkat çekerek, “Sektör bu anlamda hem yatırımlarını çeşitlendiriyor hem de gelişen Anadolu illerinden gelen markalı konut taleplerine yatırımlarla cevap vermeye çalışıyor. 
Vakıf GYO olarak biz de İstanbul dışında ilk yatırımumıza İzmir'de başladık. Şimdi ise Gaziantep'le devam ediyoruz” diyor. 


İstanbul Konut 


İkinci Elde “Bekle-Gör" Dönemi 

TÜİK'in açıkladığı verilere değinen Emlakjet Genel Müdürü Gizem Moral Kunter, “Sıfır konut satış payının yüzde 46,Ve yükselerek, hem son üç ay ortalamasının hem de geçen yılın aynı döneminin üzerine çıkması ise olumlu. Geçen yılın bahar dönemindeki sifir konut satışlarının tapuya döndüğünü görüyoruz. İkinci elde hala bir “bekle-gör süreci olduğu, bu nedenle düşüş oranının yine sıfır konuttakinden daha yüksek seyrettiği görülüyor” diyor. 

İlk dört aylık veriler, konut satışlarının yüzde 7,5 düşerek 406 bin 964 adede gerilediğini riyor, İpotekli satış ise dört ayda yüzde 30 düşerek 
117 bin 292 adede, sıfır konut yüzde 5,8 azalarak 
186bin 311 adede, ikinci el konut ise yüzde 8,9 azalarak 220 bin 653 adede indi. Kunter, yabancıya konut satışındaki artma trendinin de dikkat çektiğine vurgu yapıyor. 

Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas ise “Türkiye'ye olan ilginin giderek artmasıyla 
2017 yılında gerçekleştirdiğimiz yabancıya konut 
satışı 2018'de de rekor seviyede olacaktır. Bu satışlar, yabancıların Türkiye'yi yeni yatırım merke; olarak gördüğünü ve ülke ekonomimize güvendiğini göstermektedir. Eximbank imkânlarından sektörün faydalanması yabancıya yönelik satışları daha da destekleyecektir” diye konuşuyor. 
—arif Bayraktar 


SÖZÜN ÖZÜ Yabancıların Türkiye'de gayrimenkule ilgisi azımsanamayacak seviyede. 


it Endeksi 


—ryat deki stad 


ARAN 


ARTIK DERGİNİZİ ndğ.com nll.com'dan SATIN 
ALABİLİRSİNİZ. 


Harvard 


ÇAĞINDA 
PAZARLAMA 


SAYFA 76 


UT 


ÜCRETSİZ 
KARGO! 


MİŞDÜNYASI 


Bloomberg Businessweek Türkiye 


40 Haziran 2018 


Merko Gıda 
Satın Alma Peşinde 


© İşlenmiş domates üretiminde önemli bir paya sahip olan Merko Gıda. yeni bir şirket alma peşinde 


İskoçyalı Duncan Blake Türkiye'ye ilk geldiğinde henüz 20'li yaşlarındaydı. 1970'li yıllarda bir Türk vatandaşıyla evlenmiş ve iş hayatında Türkiye'de neler yapabileceğini araştırıyordu. O dönemde tarımsal üretimi güçlü olan Türkiye'de bu alanda ticaret yapabileceğinin farkına vardı ve hemen işe başladı. Taze, dondurulmuş meyve- sebze ihracatina yönelen Blake bu alanda başta Avrupa olmak üzere dünyada tanınan bir isim olmaya başladı. 
Duncan Blake 1982 yılında ise Merko Gıda'yı kurarak domates ürünleri (salça, domates suyu, “doğranmış domates) üretmeye başladı. Bu süreçte Blake, Avrupa'da da domates sanayinin önemli isimleri arasında yer almaya, hatta WPTC (Dünya Sanayi Domatesçiler Derneği) gibi önemli platformlarda başrollerde boy göstermeye başladı. 
Bugün Merko Gıda tamamen domates küp domates ve salça işine odaklanmış durumda. 
Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda ise ikinci kuşak yönetici Alistair Baran Blake bulunuyor. 
Alistair Baran Blake, “Dört farklı üretim tesisimizi geçen yıllarda konsolide ettik ve Bursa'da tek bir çatı altında topladık. Bugün Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi'nde kurulu yaklaşık 75 bin metrekare büyüklüğünde bir tesiste üretim ve ihracata devam ediyoruz” diyor. Merko Gıda'nın ana faaliyet alanı sanayi tipi domatesi tesislerinde işlemek ve bu domatesten başta salça olmak üzere, küp doğranmış domates elde etmek. Ortaya çıkan ürünler perakende pazarında değil B2B alanındaki müşterilere satılıyor. 
Şirket, yıllık yaklaşık 150 bin ton domatesi işliyor ve bu üretim şirketin sektöründe yüzde 10'luk bir pazar payına sahip olmasını sağlıyor. Üretimin yüzde 60'ı iç pazarda tüketilirken geriye kalanı ihraç ediliyor. Üretilen salça ve küp domatesin ihracat adreslerinin başında Orta Doğu bulunuyor. Şirketin diğer ihracat bölgeleri arasında ise Batı Avrupa, Rusya, Uzak Doğu ve Güney Amerika ülkeleri yer alıyor. “Merko Gıda'nın müşteri portföyünde Knorr, Cargill, Nestle, Unilever, CocaCola ve Campbell's gibi küresel dev gıda markalarının. 
olması ihracat hacmimizi olumlu etkiliyor” diyor Alistair Baran Blake ve devam ediyor: “İhracat pazarları arasında en genç ama en hızlı yi len bölge Uzak Doğu. Bu bölge, katma değerli 


domates mamulleriyle yaklaşık 10 yıl önce tanıştı. Soyulmuş küp domates ihracatının yüzde 85'inden fazlasını Merko olarak biz yapıyoruz” 

Merko Gıda, 1994 yılında halka açılmış ve bu durum şirketi kendi alanında halka açılan il ketlerden biri konumuna getirmiş. Bugün şirketin ortaklık yapısına bakıldığında 

yaklaşık yüzde 30'u halen Blake ailesine ait ve yüzde 40'ı ise halka açık. Şirketin hisselerinin geriye kalanı ise yine aynı sektörde önemli bir üretici olan Yunan Dimitris Nomikos S.A Domato Produts'ın elinde bulunuyor. Merko Gıda'nın geçimiz yılki cirosu 100 milyon liranın biraz rinde ve şirket yönetimi bu yılı 130 milyon lira civarında bir ciroyla kapatmayı planlıyor. Yine bu yıl hedefleri arasında 150 bin ton olan üretim kapasitesini 200 bin tona çıkarmak yer alıyor. 

Ama Alistair Baran Blake'in en büyük hedefi mevcut tesis üzerine değil. Merko Gıda mevcut 


A Merko Gida Yönetim 
Kurulu Başkanı Alistair 
Baran Blake 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işlerini önümüzdeki dönemde hem hacimsel hem de çeşit olarak artırmayı planlıyor. 

Büyümek için yeni ortaklıklar ve işbirliklerine açık olduklarını belirtiyor Alistair Baran Blake ve devam ediyor: “Aynı zamanda satın almalar için de fırsatları gözlüyoruz. Hedefimiz 
2018 sezonuna girmeden evvel kapasitemizi artıracak ve ürün gamımızı genişletecek bir işbirliği veya satın alma gerçekleştirmek. Bunun içinde önümüzdeki aylarda hızlı hareket etmemiz gerekecek” diyor. 

Türkiye yıllık 12-13 milyon ton aralığında değişen domates üretimiyle küresel ölçekte önemli bir oyuncu. Bu üretimin önemli bir kısmı yaş sebze olarak iç tüketimde kullanılıyor ya da ihraç ediliyor. Toplam domates üretiminin, her yıl miktarı değişmekle beraber, ortalama 2 milyon tonluk kısmını sanayi tipi domates oluşturuyor. Bu miktarın neredeyse yarısı başta Karacabey ve Merko'nun üretim tesisin de bulunduğu Mustafakemalpaşa ilçeleri olmak üzere Bursa'dan sağlanıyor. Sanayi tip domatesten, salça yapımı, küp doğranmış domates, domates suyu gibi ürünler elde ediliyor. Bu noktada satışının önemli bir kısmını ihracatın oluşturduğu Merko Gıda, sözleşmeli tarım yaparak üretimdeki domates ihtiyacını karşılıyor. “Sözleşmeli tarım yaparak rakiplerimizden farklı bir yol izliyoruz” diyor Alistair Baran Blake ve devam ediyor: “Biz daha domates yetiştirilmeden önce yurt dışındaki müşterilerimizle anlaşma yapıyoruz. Eğer domates üretiminde bir sorun yaşanırsa, daha önceden yaptığımız anlaşmadaki taahhütlerimizi yerine getirmek için başka küresel ölçekli rakiperimizden mal almak zorunda kalıyoruz. Bu da bizim için iyi değil. Kendi müşterimi rakibimle tanıştırıyorum ve o müşterim daha sonra benden uzaklaşarak rakibime gidiyor." 

Sanayi tipi domates üretiminin son üç yılına dığında önemli dalgalanmalar yaşandığı or. 2014 yılında toplam üretim 1,7 milyon ton iken bu miktar 2015 yılında 2,9 milyon tona yükselmiş. 2016 yılında ise üretim yine 1,7 milyon tona gerilemiş ve geçtiğimiz yıl 2 milyon tona yaklaşmış. “Bu yıl 1,5 milyon tonluk bir üretim bekleniyor. Bence bu üretim miktarının ideali 22,2 milyon ton aralığında olması” diyor Alistair Baran Blake. Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde işlenmiş domates ürünlerinden 184 milyon dolar ihracat geliri elde edildi. Aslında bu miktar çok daha yüksek olabilir. Merko Gıda bu toplam geliri daha yukarıya çekmeye ve büyüyen pazardan daha fazla pay almayı hedefliyor. Merko Gıda şirketlerin bu hedeflerine ulaşması içinse sanayi tipi domateste ideal üretim miktarlarını yakalamak ve bunun için domates üretiminde belli bir plan çerçevesinde ilerlemek şart. —Mehmet Erdoğan Elgin 


“SÖZÜN ÖZÜ Merko büyümek için yeni ortaklıklar ya da satın alacağı bir şirket arıyor. 


Türk Akımı'nda 
Işler Yolunda 


© Boru hattından ilk gazın 2019'un Aralık ayında gelmesi planlanıyor 


“Rusya için uzun vadeli sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek, bir enerji güvenliği meselesi. Türkiye de bu sözleşmelerin. 
muhatapları arasında başı çekiyor” diyor Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Alexey Grivach ve devam ediyor: “Türk Akımı boru hattı transit risklere çare olacak. İlk hat Türkiye'nin ini sağlarken ikinci hat da Gü ve Güneydoğu Avrupa için aynı işlevi görecek” 

Rusya'nın, Güney ve Güneydoğu Avrupa ülkeleriyle Türkiye gibi müşterilerine sağlıklı bir şekilde doğalgaz ulaştırması için Türk Akımı Boru Hattı projesi büyük önem taşıyor. Zira 1990'lı yıllardan beri Rusya, Ukrayna üzerinden Avrupa ülkelerine sağladığı doğalgaz akışında aralıklarla sorunlar yaşıyor. Özellikle 2014 yılından sonra iki ülke arasındaki ilişkilerin gerginleşmesi, Rusya'nın gözünde Ukrayna'yı daha da güvenilmez bir transit ülke konumuna getirdi. 

Elbette Türk Akımı projesi, Türkiye doğalgaz arz güvenliği bakımından da büyük önem taşıyor. 
Çünkü Türkiye geçtiğimiz yıl verilerine bakıldı-Zında Almanya'dan sonra Rusya'nın en büyük ikinci müşterisi. Öyle ki Türkiye 2017 yılında kullandığı doğalgazın yüzde 55'i olan 29 milyar metreküpü bu ülkeden aldı. Bilindiği gibi Rusya bu gazı Türkiye Batı Hattı ve Mavi Akım olmak üzere p 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boru hattından gönderiyor. Geçti bu iki hatta da yüzde 9o'ın üzerinde kapa: çalıştı. Özellikle Ukrayna, Moldova, Romanya ve Bulgaristan'dan geçerek gelen Batı Hattı'nda yaşanan sorunlar nedeniyle Türkiye'nin doğalgaz arz güvenliğinde sıkıntılar yaşadığı biliniyor. 
İki hattan oluşan Türk Akımı'nın birinci hattıyla Rusya ve Türkiye, ikinci hatla da Rusya'nın başta Güneydoğu Avrupa olmak üzere Avrupa ülkeleriyle olan doğalgaz ticaretinde transitten kaynaklanan sorunların ortadan kaldırılması planlanıyor. 

Peki Türk Akımı Boru Hattı Projesi'nde son durum ne? Her biri yıllık 15,75 milyar metreküp doğalgaz taşıma kapasitesine sahip iki boru hattından Türkiye'ye doğalgaz verecek ilk hat da Türkiye kıyılarına ulaşmış durumda. 

Kırklareli, Kıyıköy'in birkaç kilometre açı-Şında bekleyen boru hattının ucu, açık deniz boru döşeme işini de yapan Pioneering Spirit'in sahibi Allseas şirketinin bir diğer gemisi olan Lorelay tarafında yapılacak. Gemi, 2018'in son çeyre-Zinde Kıyıköy kıyısına gelerek boru çekme işlemini tamamlayacak. Türk Akımı Sözcüsü Aslı Esen, kara hatlarından BOTAŞ tarafından yapılacak ve Türkiye şebekesine Lüleburgaz'da bağlanacak olan ilk hattın ÇED sürecinin tamamlandığını belirtiyor ve devam ediyor: “Kara tarafında Avrupa'ya ilerleyecek ikinci hat için Gazprom ve BOTAŞ ortak şirketinin (Türk Akım Gaz Taşıma A.Ş.) kurulm: sına ilişkin protokoller geçtiğimiz hafta imzalandı. 
İkinci kara hattının da bu çerçevede hızla ilerlemesini bekliyoruz” Öte yandan Türk Akımı için Rusya tarafında Anapa'da yer alan Russkaya Kompresör İstasyonu'nda da hazırlıklar büyük ölçüde tamamlanmış durumda, “Son rötuşları yapılıyor. 
Yılsonuna dek işletime girmeye hazır olacak” diyor Aslı Esen ve devam ediyor: “Russkaya Kompresör İstasyonu da işletime hazır ve standby konumunda bekliyor.” Türkiye'ye doğalgaz sağlayacak birinci hattan 2019 Aralık ayında doğalgazın gelmesi planlanıyor. Bu noktada inşaatın geldiği son durum, projede işlerin takvime uygun ilerlediğini göste riyor. Zaten Moskova yönetiminin 2019 sonrası Ukrayna'yı doğalgazda transit ülke olarak kullanmama kararı, bu süre içinde hattın bitirilmesini zorunlu kılıyor. 

Peki Rus doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak ikinci hatta son durum ne? İkinci hat Anapa kıyısından 
224 kilometre ilerleyip, Türkiye-Rusya Münhasır 
Ekonomik Bölge sınırına ulaşmıştı. Açık denizde boru hattını döşeyen Pioneering Spirit, birinci hattı tamladıktan sonra Kuzey Denizi'ndeki bir petrol arama platformunu taşımak için Karadeniz'den ayrılmıştı. O işini tamamlayan gemi tekrar Karadeniz'e dönmek için gün sayıyor. 
“Pioneering Spirit 2018'in üçüncü çeyreğinde Karadeniz'e dönüp boru döşeme sürecine devam edecek. İşler planlandığı gibi devam ediyor” diyor Aslı Esen. 

Ama ikinci hattın doğalgaz taşıyabilmesi için 


hattın Avrupa'ya gideceği güzergah da he leşmiş değil. Yunanistan ve Bulgaristan seçenek- 


lerinin ikisi de masada duruyor. Geçtiğimiz a Bloomberg Businessweek Türkiye'de yayınlanan Kara Göründü başlıklı haberde de, AB'nin Rus gazının tüketimini azaltma isteğinin Rusya'nın Olası pazar ülkeleriyle sürdürdüğü görüşmeleri etkilediğine dikkat çekiliyordu. Yine aynı yazıda, özellikle bazı Güneydoğu Avrupa ülkelerinin (Macaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Bulgaristan) Rus doğalgazına artan talebine de dikkat çekiliyordu. Gazprom'un 2017 yılında Macaristan'a olan ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 21,3 artmıştı. Yine aynı dönemde Gazprom'un ihracatı 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n'a yüzde 9,5 ve izde 4,7 oranında arttı. Macaristan, Bulgaristan ve Sırbistan gibi ülkelerin mevcut hükümetleri, Rus doğalgazına sıcak bakıyor. Bu durum, Moskova yönetiminin Türk Akımı konusunda elinin biraz daha güçlü olduğunu gösteriyor. 
İkinci hattın inşasına devam edilme kararlılığına rağmen henüz ortada somutlaşmış bir anlaşma yok. Bu da Türk Akımı'nın ikinci hattının ticari geleceğine dair şüpheleri artırmaya devam ediyor. 
“Ama bu ülkelerden biri ya da birkaçıyla yapılacak anlaşmalar, bu durumu tamamen tersine çevirebilir. —Mehmet Erdoğan Elgin 


Bulgaristan'a 


İSÖZÜN ÖZÜ Türk Akımı inşaatı, takvimine uygun devam ediyor. 
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Markaların Gençlere 


Ulaşması Kalıcı 


Sadakat Yaratıyor 


© Veni nesiller arasında popülerleşen yayın platformları şirketlerin 


genç kitlelere ulaşması için kilit özelliğe sahip, 


Nesiller geçtikçe trendlerin değiştiği, zevklerin geşitlendiği ve popülerlik kavramının yeniden tanımlandığı bilinen bir gerçek, Ancak bu trendler, ilk defa onları bu güne kadar şekillendirmekte esas rolü üstlenmiş geleneksel mecralardan uzaklaşıyor. Bundan 20 yıl önce de, 10 yıl önce de popüler olanı televizyondan, sinemalardan veya basılı yayından takip etmek mümkündü. Şimdilerde İse internetin çok daha yaygınlaşması ve bireysel internet varlığının giderek artması, evinde oturan, hiç televizyona, beyaz perdeye veya gazetelere çık mamış bir insanın bile nereyse Al Pacino kadar meşhur olabilmesini sağlıyor. 

Bu yeni ünlüleri ve yeni popüler trendleri yaratan platformlara ise en çok genç nesiller hakim. Pek çok ebeveyn kendi “futbolcu” “aktör” veya “rock yıldızı” olma hayallerinin çocuklarında “YouTube fenomeni” olma hayaline dönüştüğünü gözlemlemeye başladı bile. Bu YouTube fenomen: leri, aslında pek çok nesle hitap edecek hale geldiler. Ancak YouTube, her ne kadar büyük bir platform olsa da, gençlere erişimi yüksek oranda olan tek platform olmaktan çok uzakta. 

Özellikle bilgisayar oyunları alanında canlı 

yayın yapmak üzerine kurulmuş olan Twitch platformu, 14 ve 22 yaş arası gençler arasında en az YouTube kadar popüler bir platform. » Ağırlıklı olarak oyun içe riğine sahip olan bu plat formun değerini markalar “İŞ anlamış ve buraya yatırım yapmaya başlamışlar bile. 
"Ancak burada bir sorun ile de karşılaşmışlar; bu platformlara nasıl girmeli ve gençlere en doğru şekilde nasıl dokunulmalı? 

İşte tam da bu noktada tüm bu yeni platformlara ve gençlerin zevklerine hakim oluşumlar devreye giriyor. Bu oluşumlardan biride Multiplayer. Dokuz yaşında bir şirket olan 
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4 Multiplayer, hayatına MTV Türkiye kanalında 
bilgisayar oyunları üzerine yayın yapan bir televizyon programı ile başlı Kiye'de de bilgi sayar oyunları üzerine yayın yapan ilk şirketlerden biri olmuşlar. Daha sonra CNN Türk ve DreamTV gibi kanallara da taşınan program, 
2018 yılbaşı itibariyle program tarafına ara vermiş 
ve şirket artık gençler arasında daha popüler olan platformlara yönelmiş. Multiplayer Kurucu Ortağı ve CEO'su Merthan Yalçın, televizyon tarafının aslında kendilerine bir zarar kalemi haline geldigini, ancak yine de bir vitrin olarak kullandıklarını söylüyor. 

Multiplayer, Twitch platformunun da Türkiye'deki ilk partnerlerinden biri olmuş. 
Platformun Türkiye'deki ilk yıllarında Türk yayıncılar çok fazla izlenme almıyorken Multiplayer onları bünyesine alarak 36 saatlik yayın akışı olan bir program düzenlemiş ve yayıncıların izlenmeleri de bununla beraber binlerle katlanmı Daha çok 18 yaş altındaki kitleye eriştikleri için yayıncıları da buna uygun davranmaya yönelten Multiplayer, günümüzde bünyesinde bulunan yayıncılarıyla birlikte 500 binden fazla insana ulaşım sağlıyor. 

Multiplayer, bu denli yüksek sayıda ulaştığı genç sayısını markalara da bir hizmet olarak sunmaya başlamış. Yalçın, kendisinin gençliğinde kullandığı markaların yetişkinliğinde onun tercihlerini nasıl şekillendirdiğinin örneğini veriyor ve açıklıyor: “Biz de markalara bu seçeneği sunuyoruz. Çocuklar ile erkenden temas edin ve uzun soluklu bir etkileşim yaratın.” 

Markalara gençler üzerinden isteklerine göre gerek satış performanslarını artırıcı gerekse marka bilinirliğini artırıcı çözümler sunan Multiplayer'in. 
izleyici kitlesi ağırlıklı olarak 18 ile 22 yaş arasına hitap ediyor gibi görünse de, aslında 40 yaşa kadar hitap ettikleri bir kitle olduğunu söylemek mümkün. “Neticede bu çocuklar da büyüyor; ancak yine de sevdikleri şeyleri takip etmeye devam ediyorlar” diyor Yalçın. 

Markalar ile yaptıkları bu çalışmalara ilaveten, etkinlik tarafında da aktif çalışan Multiplayer, oyun alanında Türkiye'de büyük ses getiren etkinlikler de düzenliyor. En son Multiplayer Chapter 5: E-spor ve Oyun Festivali'ni düzenleyen şirket, Chapter 6 ve 7'nin hazırlıklarına baş-Tamış bile. Gençlere ulaşmak konusunda yolunu bulmaya çalışan markalara anahtar teslim hizmet verdiğini söyleyen Multiplayer, bunu etkinli ler ve sanal platformlar olmak üzere hem fiziksel hem de dijital alanda gerçekleştiriyor. Hızla değişen teknoloji döneminin getireceği yeni platformlar ve yeni nesillere ulaşma yolunun ne yönde değişeceğini ise ancak zaman gösterecek. —Batuhan Kurnaz 


İSÖZÜN ÖZÜ Markalara gençlere ulaşmak konusunda anahtar teslim hizmet sunan Multiplayer, etkinlik alanında da aktif atımlar yapıyor. 
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Avrupa Hubı Olarak 
Fransa'yı Seçiyor 


© İki ülke arasındaki devam ediyor 


icaret, ekonomik belirsizliklere karşın artarak 


Siyasi dalgalanmalar yaşanmış olsa da, Türkiye'nin uzun yıllardır ticari ortağı olan Fransa ile ekono- 


ekonomik politikalar, Türk iş dünyasını bu ülkeye daha da fazla çekiyor. Bloomberg Businessweek Türkiye olarak Business France Türkiye Ülke Müdürü Pascal Lecamp ile Türkiye ve Fransa arasındaki iş ilişkilerinin mevcut durumunu ve geleceğini konuştuk. 


Fransız yatırımcılar ve şirketler Türkiye'ye yatırım yapmak konusunda nasıl bir tutum sergiliyor? 

Türkiye-Fransa ilişkileri uzun yıllara dayanan gerek ticaret gerekse de kültür-eğitim alanında önemli bir altyapıya sahip. İki ülke arasında 
2017 yılı itibariyle 14 milyar euro düzeyinde olan 
toplam ticaret hacminin 2020'de 20 milyar euroya ulaştırmayı hedefliyoruz. Türkiye yabancı yatırımcı için 10 sene önce de cazip bir ülkeydi, hâlâ da öyle. Türkiye Fransa'nın doğal ortağı ve bizim Fransa olarak Türkiye'ye güvenimiz tam, Türkiye'de faaliyetini sürdüren 500 Fransız firma, 100 bin kişiye istihdam imkânı sağlıyor. 
2017 yılında ise Fransa'ya yedi Türk şirketi daha 
yatırım yaptı, Bu sene Türkiye'de şirket satın almak üzere çok sayıda Fransız yatırımcı hazırık sürecinde. Kurda meydana gelen dalgalanma, irk lirasının yaşadığı değer kaybı ve döviz kurunun tedirginlik yarattığı bir gerçek. Ancak seçim sonrası start almak üzere çok sayıda yatırımın beklediğini söyleyebiliriz. 


Türkiye'de Fransa'dan en fazla yatırım alan sektörler hangileri? 

Fransa 2017 yılında Almanya'dan sonra Türk yatırımcıların en çok tercih ettiği ikinci Avrupa ülkesi oldu. Gerçekleşen 241 milyon euroluk yatırımın yaklaşık yarısı şirketlerin karar alma merkezlerine yapılırken, sektör bazında lojistik ve depolama en çok yatırım alan sektörler oldu. Bir önceki yıla göre Türk yatırımlarının yarattığı istihdam oranı 


A Business France 
Türkiye Ülke Müdürü 
Pascal Lecamp 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iki kat arttı. Lojistik, gıda, beyaz eşya, otomotiv yan sanayi, yapı malzemeleri ve inşaat sektörü, Türk yatırımcıların ilgi gösterdiği sektörlerin başında yer alırken, sayıları 100 civarında olan Türk şirketleri bin 500 kişiye istihdam sağlıyor. 

Son dönemde Fransa'ya yatırım yapan Türk şirketler özellikle gıda ve İojistik sektörüne yöne-İiyor. Üç yıl önce Yıldız Holding, United Biscuits'i satın alarak Fransa'da efsane bisküvi markası BN'nin sahibi oldu. Buna ek olarak kozmetik sektörü de rağbet görmeye başladı. Nisan ayında Paris'te ofis açan Airties, Avrupa pazarına açılırken Fransa'yı merkez alarak faaliyetlerine yön vermek istiyor. Öte yandan, Beko da Fransa'da son derece bilinen bir marka. Buna ilave olarak Fransa, Türk yatırımcılarının Afrika'ya açılırken kendisine ortak olarak alabileceği bir ülke konumunda, Bu bölge de Türk yatırımcılar için önemli ticari fırsatlar barındırıyor. 


Türkiye ile Fransa arasında yatırım yapmak isteyen iş insanları (Fransa'dan Türkiye'ye ya da Türkiye'den Fransa'ya) ne gibi teşvik veya faydalardan yararlanabilir? 

Yürürlüğe giren Yeni Çalışma Yasası ile birlikte, Fransa uluslararası yatırımcı için giderek daha cazip hale geldi. Bu yasa yatırımcıya daha esnek, işçi ve işveren hakları konusunda daha sade ve anlaşılır bir çerçeve sunuyor. Adım adım hayata geçirilen ekonomik reformlar, yatırım yapma ve iş geliştirme teşviklerini artırmayı ve uluslararası yatırımcının Fransız şirketlerine yatırım yapma-Sını özendirmeyi hedefliyor. Yeni reformlar, yatırımcılara vergi açısından çok önemli avantajlar sunuyor. 2022'ye kadar beş ıl boyunca kurumlar vergisi AB ortalamalarına uyumlu olacak şekilde kademeli olarak düşürülecek. Bugün yüzde 33,33 olan kurumlar vergisinin 2020'de yüzde 28'e, 2022'de ise yüzde 25'e düşürülmesi planlanıyor. 
Varlıklar üzerinden sabit vergi (flat-tax) uygula” ması iğe giren bir diğer reform. 


Türkiye ile Fransa arasındaki ticari büyüklükte, 2018'in ilk yarısı ile 2017'nin ilk yarısı arasında ne gibi bir değişiklik görülecek? 

İki ülke arasındaki görüşmelerin arttığını memnuniyetle görüyoruz. Yılın ilk altı ayında Türk lirasının yabancı para birimleri karşısındaki değer kaybına bağlı olarak Türkiye lehine Fransa ve Türkiye arasındaki ticarette istikrarlı bir artış olduğunu görüyoruz. Türkiye, yılsonuna kadar aralarında Fransa'nın da bulunduğu çeşitli ülkelerden büyükbaş hayvan ithalatı gerçekleştirecek. 
Fransa olarak, Türkiye'de uzun zamandır beklenen büyük baş hayvan ithalatının açılmasıyla birlikte büyüyen ticaretin her iki ülke için de dengeli hale gelmesini ümit ediyoruz. Türkiye'de büyükbaş hayvan pazarının potansiyeli yaklaşık 500 
milyon euro; Fransa olarak isteğimiz bu pazardan büyük bir pay almak. — Batuhan Kurnaz 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Geleceğin İşgücü İçin 
Geçmişin Eğitiminden 
Sıyrılmak Gerekiyor 


© Gelecek, yepyeni bir işgücü profili istiyor ve okullar da buna göre 


şekilleniyor 


Dördüncü sanayi devrimi ile birlikte gelen hızlı değişimler yalnızca fabrikaları yenilemek veya otomobilinizle buzdolabınızı birbirleriyle konuşturmakla sınırlı kalmıyor. Yeni sanayi devrimi, eskisine kıyasla kökten dej 


yen ülkeler ise hem dünya ekonomisinin hızlı geli şimine ayak uyduramayacak hem de bir sonraki adımı atmakta büyük güçlükler çekecek. 

Teknoloji okuryazarlığı yüksek, donanım ve yazılımdan anlayan bireyler yeni sanayi devrimi döneminin uzunca bir süredir öne çıkardığı insan profili olsa da, sürekli öğrenmeye, grup çalışmasına ve değişime açık olmak gibi yetiler de geleceğin belirleyici özelliklerinden olacak. Bu özelliklerin kazanımı ise bireylerin yaşı arttıkça daha da zorlaşıyor. Bu nedenle ortaokul ve lise dönemindeki öğrencilerin hızlı bir şekilde yeni dünya düzenine uygun yetişmesi kritik bir öneme sahip. 

Lise seviyesindeki öğrencileri tam olarak bu yeni dünya modeline yönelik hazırlamayı hedef edinen Tink Koleji de bu yeni model eğitimin örnekleri arasında öne çıkıyor. Türkiye'nin odağına insanı alan ilk teknoloji lisesi olarak kendini tanımlayan Tink (adını da “teknoloji” ve “insan kelimelerinin kısaltmasından alıyor), yeni nesilleri 21'inci yüzyıla uygun bir şekilde yetiştirmek amacıyla kurulmuş. Tink Kurucusu ve CEO'su Zeynep Dereli, yeni dönemde ihtiyaç duyulan becerilerin, mevcut eğitim sisteminin kazandırdığı becerilerden çok daha farklı olduğunu açıklıyor. “Eğitimde çok büyük bir değişiklik yapılması gerekiyor; hem dünyada hem de Türkiye'de” diye açıklıyor Dereli ve ekliyor: “Bu değişiklik bizi çok daha ileri taşıyacak ve vaktimizi daha iyi kullanmamızı sağladığı gibi, bu yeni döneme de hazır bir hale gelmemizi sağlayacak” 

21'inci yüzyılı tanımlayan yetkinlikler arasında teknolojiyi anlayabilmek ve bu teknolojilerden faydalanarak yeni şeyler üretmek başı çekiyor. 
Ancak hemen ardından ise eleştirel düşünce kabiliyeti, takım oyunu ve iletişim kurabilme becerileri geliyor. Dereli, ağır bir müfredat uygulayarak teknolojiyle barışık bireyler yetiştirirken, bir » 


A Tink Kurucusu ve 
CEO'su Zeynep Dereli 
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4 yandan da sosyal becerileri geliştirdiklerini sö) 
lüyor. “Tink olarak yola ilk çıktığımızda yalnızca bir fen lisesiymişiz gibi bir algı hakimdi. Ancak gerçek bundan çok daha farklı” diyor Dereli ve açıklıyor: “Geleceğin müzisyenleri de, mimarları da, tasarımcıları da teknolojiyi anlamak zorunda olacak. Bu nedenle biz de Türkiye'deki üniversitelerin mühendislik fakültesinde uygulanan teknoloji müfredatını lisemizde uyguluyoruz” 

Eğitim sektörünün birbirinden çok farklı modellerle çeşitlenmesi ve hem yeni hem de farklı sistemlerin denemesinin önündeki en büyük tümsek Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konulan mütredatlar. Sıkça regülasyona tabii tutulan bu sektörde Tink, kendi farklı eğitim vizyonunu yürütebilmek amacıyla içinde yapay zeka da barındıran bir e-ö; Tenme platformu kurmuş. Dereli, bu platformu Tink Eğitim Ekosistemi olarak tanımlıyor ve içinde bulunan yapay zekayla öğrencinin bireysel yetkinliklerine göre bir öğrenme şablonu çıkardıklarını, öğretmenin de bunu kullanarak öğrenciyi birebir takip edebildiğini anlatıyor. 

Bu sistemi yeni nesil bir ödev anlayışıyla da takip eden Tink, öğrencilere evlerinde müfredatn 20 dakikalık bir kısmını tamamlamayı zorunlu kılıyor. Böylece okulda geçen sürenin 20 dakik: sının proje bazlı veya akran eğitimine bırakılabi mesinin önü açılıyor. “Bu sayede okulda eğlenerek öğreniyorsunuz ve öğretmen size dikte eden biri olmaktan çıkıp birlikte beyin fırtınası yaptığınız, tasarım odaklı düşündüğünüz bir mentora dö şüyor” diyor Dereli ve devam ediyor: “Bu model aslında uzunca bir süredir vardı, ancak uygulaması zordu. Bütün sistemi bunun etrafında kurmak gerekiyor ve idari taraf olarak öğretmen, öğrenci, veli olmak üzere tüm paydaşların bu sistemde yer alışını yönetmek gerekiyor. Biz de bunu günlük ve anlık olarak takip ediyor 

Tink Koleji, tüm bu sistemlere ilaveten, öğrencilerinin yaz aylarında staj yapmasını da mecburi kılıyor. Böylece öğrenciler, okulun kurumsal ortakları aracılığıyla gerçek çalışma hayatı deneyimini erken yaşta alıyor ve tercihlerini de buna göre şekillendirebiliyorlar. 

102 öğrenci ile 2017 itibarıyla faaliyet göstermeye 
başlayan okul, yeni eğitim döneminde 100 öğrenci Tik bir kontenjan ile ortaokul ayağını da başlatacak. 
Dereli, yeni nesil bir Robert Kolej olarak konumlandıklarını, beş ila 10 yıl içerisinde de 15 şehirde toplam 20 kampüse ulaşmayı hedeflediklerini söylüyor ve Türkiye'de açılacak olan bu 20 kampüse ilaveten iki yıl içerisinde Londra'da da bir okul açacaklarının haberini veriyor. “Tekrarlanabilir ve sürdürülebilir bir sistem yaratmaya çalışıyoruz” diyor Dereli ve ekliyor: “Sancaktepe'de yer alan ilk kampüsümüz aslında bizim bir eğitim akademimiz. 
olacak ve diğer kampüsleri; 
rını da buradan yetiştireceği 


“SÖZÜN ÖZÜ Tink okullar yeni nesi işgücünü erken yaştarı yeliştrmeyi hedefliyor. 


Kahve Çöpünü 
Hazineye 
Dönüştürmek 


© Kahve meyvesinin kuru kabuğu (bu işi yapanlar ona 'cascara" diyor) artık kahve çekirdeklerinin kendisinden yüzde 
480 daha pahalıya satılıyor 
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Aida Batlle, El Salvador'daki Santa Ana Volkanı'nın etrafındaki tepelerde bulunan ailesine ait çiftlikte kahve yetiştiriyor. Tıpkı kendisinden önceki nesiller boyunca olduğu gibi, kahve çekirdeklerinin kabuklarını kullanabileceği alanlar sınırlı olduğu için onları ucuz gübreye dönüştürüyor ya da genelde çöpe atıyordu. Sonra bir gün güneşin altında kuruyan kabukların yanından geçtiği sırada burnuna bir koku geldi; hem de güzel bir koku: Hibiscus (amber çiçeği) ve diğer floral aromalar. Bir anda kafasına dank ettiğini söylüyor; uzun süredir atık olarak gördüğü bir şeyden kazanç sağlayabilirdi. Böylece kabukları sıcak suya koydu ve tadına baktı. “Anında müşterileri arayıp bunu denemelerini söylemeye başladım” diye anlatıyor. 

Kahve kabuğu (ya da bilinen adıyla cascara) 
10 yıldan uzun bir süredir popülerliğinin doruk: 
larında, Starbucks Corp. kısa süre önce ABD ve Kanada'da cascara şurubuyla tatlandırılmış içecek: lerini tanıttı ve kabuktan üretilen şekerli bir sos 


seçeneği de sunuyor. Stumptown Coffee Roasters ve Blue Bottle Coffee gibi rakipler de çay ve gazlı 


içecek olarak cascara'yı menülerine ekliyor. 
Chicago'nun merkez bölgesi Loop'taki bir ve buzlu orta boy 

ino 4,75 dolardan satılıyor. (Merak edi- 


Ve şurubuna kurutulmuş ve öğ deği kabuğu ile şeker karışımından elde edilen bir özütün eklendiği bir cappuccino.) Chicago'da iki Fairgrounds Coffee & Tea şubesini yöneten ve Minneapolis ve Los Angeles'ta da yenilerini açmaya hazırlanan Coffee & Tea Bar Holdings LLC kurucu ortağı ve CEO'su Michael Schultz, “Starbucks bir şeyleri alıp kitlelere ulaştırmak konusunda çok iyi” diyor ve ekliyor: “İnsanların farkındalığı gitgide artıyor." Fairgrounds, yaklaşık 5 dolardan satılacak olan cascara aromalı özel içeceğinin son tadım denemelerini kısa süre önce tamamladı. 

Bu zincirlerden gelen talep sayesinde, kahve p 


“Biryıl250 kilogramalıp iğer yıl hiç almamak istemiyoruz” 


4 Kahve meyvesinin 
bileşenleri 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in kabuğu şimdilerde genelde kahve in kendisinden daha pahalıya satılıyor. 
m kilo cascara karşılığında 7 dolar aldığını söylüyor; bu esnada New York'taki Arabica kahve fiyatları arz fazlasından dolayı yaklaşık 1,20 dolar ile son iki yılın en düşük seviyesinde seyrediyor. 

Cascara'da az miktarda kafein bulunuyor ve tadı kahve kadar sert değil. Müşterileri arasında Counter Culture Coffee Inc. ve Blue Bottle" sayan Batlle, nerede ve nasıl toplandığına göre hibiscus aromasının yanı sıra papaya ve yeşil elma tadına da sahip olabileceğini söylüyor. (Nestle SA'nın sahibi. 
olduğu Blue Bottle, kahve dışındaki seçenekler arasında Cascara Fizz adlı gazlı içeceği de sunuyor.) 

Chicago'daki intelligenisia Coffee'nin kalite kontrol ve kavurma işleminden sorumlu ulusal müdürü Sam Sabori, cascara'yı genelde kuru üzüm ve Porto şarabı gibi daha ağır tatlarla özdeşleştirdigini söylüyor. Fakat yakın zamanda Guatemala'nın dikkat çeken “tropikal” bir çeşidini denediğini şimdi de zincirin menüsü için cascara'yı d düğünü söylüyor. 

Cascara satışları hâlâ ölçülemeyecek kadar küçük. Şu an talep artıyor olsa da, Batlle gibi çiftçiler için bunun geçici bir hevesten fazlası olmadığının anlaşılması gibi bir risk var. “Bir yıl 250 
kilogram alıp diğer yıl hiç almamak istemiyoruz” diyor Sabori ve ekliyor: “Bunun dahil olan herkes için sürdürülebilir olmasını istiyoruz” 

Batlle'nin cascara satışları “her yıl tonlarca” seviyesine ulaştı ve bu ürünün artan popülerliğinin asıl kahvenin sonunu getireceğine dair bir endişesinin olmadığını anlatıyor. “Özellikle de fiyatların gerçekten düşük olduğu bu piyasada gerçekten faydası dokunuyor” diyor. —Marvin G. Perez ve Leslie Patton 


İSÖZÜN ÖZÜ Kahve fiyatlar neredeyse İki yılın en düşük. 
Seviyesinde, ama kahve kabuklu içeceklerini tanıtan Starbucks ve Bile Botile sayesinde cascara ününe ün katıyor. 


Özetle 


2017'de Her Dört Bilişim Şirketinden Üçü Büyüdü Türkiye bilişim sektörünün en önemli referans kaynaklarından Bilişim 500 Araştırması'nın sonuçlarına göre Türkiye bilişim pazarı, ekonomik koşulların zorluğuna rağmen büyümesini sürdürüyor. Bilişim 500 Araştırması'na bilgi veren şirketlerin yüzde 76'sı 2017 yılında büyüme kaydetti. Her dört bilişim şirketinden üçü büyüdü, 


'ASELSAN Hisseleri İkincil Halka Arzın Ardından Yeniden İşlem Görüyor İkincil halka arz ile ödenmiş sermayesini 1 milyar 140 milyon liraya, halka açıklık oranını yüzde 25.70'e çıkaran ASELSAN, Borsa İstanbul'da yeniden işlem görmeye başladı. 


Mastercard İle Coca-Cola İçecek İşbirliği Mastercard. ilk Masterpass B2B ticari çözümünü Türkiye'de. Coca-Cola İçecek ile birlikte hayata geçirdi. Türkiye genelinde 300 binden fazla satış noktası bulunan Coca-Cola İçecek'le İzmir'de pilot olarak başlatılan uygulamanın kısa sürede tüm ülkedeki Coca-Cola İçecek satışı yapan işletmeler için hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu uygulama ile Coca-Cola İçecek satış temsilcileri yanların- da taşıdıkları cihazlar aracılığıyla siparişleri alırken, müşterileri ise ödemeyi Masterpass sayesinde hızlı bir şekilde tamamlayabilecekler. 


Anadolu Hayat Emeklilik'ten Kişiye Özel Akıllı Fon Anadolu Hayat Emeklilik katılımcıları, (O Fonlar sayesinde kendi risk alma eğilimlerine ve getiri beklentilerine en uygun fonları kolaylıkla seçebiliyor. Anadolu Hayat Emeklilik, bireysel emeklilik portföyüne eklediği bu fonlar ile müşterilerine kendi risk alma eğilimlerine göre yönlendirilecekleri yeni alternatifler sunuyor. Risk seviyesine göre dört farklı fondan oluşan iG Fonlar, katılım-Giların risk getiri beklentileri doğrultusunda birikimlerini en uygun emeklilik yatırım fonunda değerlendirmelerini sağlıyor. 


Ziraat Katılım'dan 250 Milyon Liralık Kira Sertifikası İhracı Ziraat Katılım Bankası A.Ş. 250 milyon lira tutarlı kira sertifikası ihracını tamamladı. Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ. aracılığıyla 5 Haziran tarihinde gerçekleştirilen ihraç ile 94 gün vadeli 250 milyon lira fonlama temin edilirken. Ziraat Katılımın kira sertifikası ihracına nitelikli yatırımcılardan ihraç tutarının üzerinde talep geldi. 


iyzico Doğu Avrupa'ya Açılıyor Finans teknolojileri şirketi iyzico, 12 Doğu Avrupa ülkesine açılacağını, sponsorları arasında bulunduğu Avrupa'nın en büyük fintek organizasyonu Money20/20'de duyurdu. iyzico'nun faaliyet göstereceği ülkeler Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Letonya, Romanya, Polonya, Slovenya, Slovakya, Yunanistan ve Macaristan olacak. 


Profilo Ödeme Sistemleri'nden Fırsat Profilo Ödeme Sistemleri, yeni nesil yazarkasa değişim sürecinde marka ve modeli ne olursa olsun eski ödeme kaydedici cihazını getiren tüm kullanıcılarına Maliye Bakanlığı onaylı en yeni ürünü Profilo S900 ECR Yazarkasa POS sahibi olma fırsatı sunuyor. 


OYAK İnşaat'ın Seyrantepe İhale: işçıoğlu-Yılsan Holding Ortaklığı Kazandı OYAK İnşaat tarafından ilk oturumu 14 Mayıs'ta düzenlenen Seyrantepe Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin ikinci oturumunda kazanan, 825 milyon lira bedelle Aşçıoğlu-Yılsan Holding Ortaklığı oldu. 
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ar Turan 


Teknolojinin Ödünleşim Boyutu 


Değişen dinamikler dünyasında çizgileri nerede tutmalıyız? 


Teknolojik gelişmeler son dönemde hızını artırarak hayaumıza girmeye devam ederken bir soru akıllara geliyor: Bu nereye kadar sürecek? Görülen o ki bu sorunun net bir yanıtı yok. Ancak şunu söyleyebiliriz ki teknoloji tarihte hiçbir zaman görülmedik bir hızla ve çeşitlilikle olgunlaşıyor. Bugün Nesnelerin İnterneti'nden yapay zekaya, analitik teknolojilerden robotlara kadar hemen her alanda çok büyük bir gelişme ivmesi söz konusu. Böylesi bir süreçte liderlerin teknoloji konusunda önlerine zorlu ödünleşimler çıkıyor. Bunların örneklerini de gitgide daha fazla görmeye başlıyoruz. 

Öncelikle neden teknoloji son dönemde bu kadar bızlı gelişiyor? Bunun çok genel ve temel iki dinamiği Var: Birincisi veri. Hiçbir dönemde olmadığı kadar büyük hacimde ve çeşitlilikte veri üretiyoruz. Bugün bir birey bile tek başına muazzam bir veri kaynağı haline gelebiliyor. 
Üstelik henüz ürettiğimiz verinin büyük bir kısmı (kimi uzmanlara göre yüzde 90'dan fazlası) yapılandırılmamış, karanlık veri. Yani uygulamaların, sistemlerin ve algorit maların kullanamadığı, tabiri caiz ise boşa giden veri. Bir de bunların devreye girdiğini düşünün, muazzam bir veri 

ölünün içerisinde bulunuyoruz. 

Bu veriler; yapay zeka, makine öğrenmesi, analitik algoritmalar ve daha birçok alana ciddi bir girdi oluşturuyor. 
Örneğin yapay zeka aslında 1960'lardan beri var olan bir teknoloji olmasına karşın, bugün etkin kullanılmaya baş: lamasının en önemli nedeni verinin bol olması. Zira yapay zeka ancak çok ve çeşitli veri olduğunda bunu anlamlı çıktulara dönüştürebiliyor. Bu nedenle verinin varlığı, yapısallığı ve çeşitliliği teknolojinin ivmesini artırıyor. 

Diğer bir önemli dinamik de sistemlerin maliyeti ve verimliliği. Bugün birçok bileşen cent seviyesinde maliyetlere indi ve işlem güçleri arttı. En basit örnek kame: Talar. Bundan beş yıl önce elimizde zor taşıdığımız dijital kameralar bugün aynı özelliklerle telefonlara sığmış 


durumda, Mevcut bileşenlerin gelişip ucuzlamasının yanı Sıra yeni yapılar da gelişiyor. Örneğin kuantum bilişim çok yakın bir zamanda ölçeklenebilir bir yapıya kavuşacak. Bu süper bilgi işlem gücü sayesinde algoritmalar çok daha hızlı, anlamlı ve doğrudan sonuçlar oluşturabilecek, Muhtemelen 10 yıl içinde bu yapılar hayatımızın arka planını şekillendirecek. 

Elbette ki teknolojinin bu gelişmesi kurumların stratejilerini, iş modellerini ve iş yapma biçimlerini etkiliyor. Bugün müşteriden çalışana, tedarikçiden devlete her noktada ilişkilerde teknolojinin gölgesi hissediliyor. Mevcut yapılar yenileriyle değiştirilirken bilinen birçok model ve yapı da sorgulanır hale geldi. Artık 100 yıldır işe yarayan bir reçete yetersiz kalmaya başladı. Yeni normlar ve anla-Yışlar en tecrübeli, en kendine güvenli lideri bile zorlar duruma geldi. 

Bu noktada liderlerin çözmesi gereken çok fazla denklem. 
varken yeni bir tanesi çok çetrefilli olmasıyla öne çıkıyor: Ödünleşimleri yönetmek. Yani bu dünyanın nimetlerinden faydalanmak için hareket ederken sınırları nerede çizece-Şini bilebilmek. Müşteriye daha iyi hizmet sunmak i olabildiğince veri toplamamız lazım, ama gizlilik ve mahremiyetin sınırlarını ne kadar zorlayabiliriz? Yapay zeka tekrara dayalı ileri devralacak ama istihdam konusunda hassas noktamız nerede? Algoritmalara her şeyi öğreteceğiz, ama insanın katkısı sınırlı bir alana mı sıkışacak? 
Saha ekiplerine tablet vereceğiz, ama herkes bunu etkin kullanabilecek mi? Bu sorular stratejik ve sofistike olanlar dan operasyonel ve basit olanlara kadar çok çeşitlenecek. 

leşimlere dair net bir reçete yok. Liderler öncelikle dünyanın, kendi endüstrilerinin ve diğer sektörlerin nereye gittiğini çok yakından izlemek, bunları anlamak ve adapte olmak zorunda. Aksi taktirde eski dünyanın gerçekleri bu yeni dünyada işe yaramamaya başlayacak. Ve bu durum gitgide daha da kötüye gidecek. 
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Olabilir 


Ulaşıyor 


© İran kararına verilen karşılık, küresel ekonominin sonsuza dek 


sindirilemeyeceğini düşündürüyor 


Alt yıl önce, Londra'da bulunan Standard Chartered Plc bankasının İran'a uygulanan ABD yaptırımlarını ihlal ettiğine dair şüpheler gerekçesiyle soruşturulemde New York Eyaleti Mali Hizmetler i, üst düzey bir yöneticinin New York'taki bir mevkidaşına gönderdiği bir e-postayı yayın-Iadı. “Sizi lanet olası Amerikalılar” yazıyordu e-postada. “Siz kim oluyorsunuz ki bize, dünyanın geri kalanına İranlılarla anlaşma yapamayacağımızı söylüyorsunuz?” 

Bu, ülkenin uyum gösterdiğine dair tüm belirtilere rağmen, Başkan Trump'ın 8 Mayıs'ta 2015 tarihli İran anlaşmasından geri çekilme ve tek taraflı yaptırımlar uygulama kararı almasından sonraki haftalarda yöneticilerin söylemlerine yansımış bir düşünce. Trump yönetiminin ikinci yılında, senelerce artan kullanımın ardından para cezalarının sayısı zirveye ulaştı. 
Obama hükümeti zamanında İran'ın nükleer meselelerinden sorumlu, üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi olan, şimdilerde ise Carnegie Endowment Tor International Peace'te eğitim veren Jarrett Blanc, “Mevcut hükümet, yaptırımların gücüyle sarhoş gibi bir şey” diyor ve sözlerine devam ediyor: “Aracın Sınırlı ve hassas olduğunu anlamıyorlar?” 

Bugünkü küresel ekonomi, ülkenin itibarının en 


önemli kaynaklarından biri olan ABD mali sistemi üzerinden işliyor. Dolar tüm dünyanın para birimi ve Wall Street başlıca finans merkezi olmaya devam ediyor; bu da ABD'li liderlerin dostları üzerinde etkili olmasına, rakipleri üzerinde de baskı kurmasına yardımcı oluyor. Blanc, bu durumun “takdir edilmediğini" söylüyor. “Belli bir noktada, yabancı hükümetlerin ve özel sektör aktörlerinin New York civarında iş yapması zahmete değer olabilir” 

ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırımlarla ilgil biriminde kıdemli danışman olarak çalışmış, şimdilerde ise Atlantik Konseyi'nin kıdemli üyesi olan Brian OToole, ABD'nin yaptırımlara 11 Eylül saldırıların- dan sonra ivme kazandırarak terör şüphelilerine ve onların mali destekçilerine karşı yaptırımları devreye soktuğunu anlatıyor. Washington, İran'a nükleer programını sonlandırması için baskı yapmak üzere ABD liderliğinde yürütülen ve 2015'teki anlaşmayla sonuçlanan çokuluslu girişim örneğinde olduğu gibi, zaman içinde para cezalarını bir dış politika aracı haline getirdi. 

“Trump bir yıl sonra seçildiğinde bu strateji bir kez. 
daha değişmeye başladı. Pentagon, 2018 Ocak'ında ABD'ye yönelik asıl tehdidin terörizm olmadığını açıkladı ve Çin ile ABD'yi siyasetinin yeni 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dönemindeki baş rakipler olarak tanımladı. “Önce Amerika”, yaptırımların tek yönlü olma ve diğer diplomatik stratejiler pahasına uygulanma ihtimalinin daha kuvvetli olduğu anlamına geliyordu. O”Toole, “Çok büyük oranda Hazine'nin sırtından geçiniyor ardı” diyor ve ekliyor: “Aslında İçişleri Bakanlığı'nı yağmalamış oldular! 

Hazine, hâlâ militanların peşinde: 16 Mayıs'ta, destekli Şii milis kuvvetleri Hizbullah'a karşı bir dizi Önlem aldı. Ancak bu, Rusya ve İran'ın ekonomilerini hedef almayı amaçlayan ve yatırımcıları şaşırtırken ABD müttefiklerini de üzen, yeni bir hı kadar iktidarın Nisan'da ithal çelik ve tamamına vergi uygulanacağını açıklamasına dair haberler basında geniş yer bulduysa da, Kremlin'in 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahalesine kar-Şılık Hazine'nin Rus alüminyum üreticisi United Co. 
Rusal Ple'ye ceza kesmesinin ardından, bu karmaşa küresel metal piyasalarını ve tedarik zincirlerini kasıp kavurdu. Trump'ın bir ay sonraki İran kararı petrol fiyatlarının fırlamasına yol açtı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 21 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İran'a yönelik yeni kısıtlamaların aylar sonra uygulanmaya başlayacak olsa da “tamamlandığında tarihteki en Sert yaptırımlar olacağını” söyledi. 

ABD yaptırımlarının şiddetli hücumuna en önemli karşılık, hedefteki ülkelerden gelmeyecek. 
Asıl kararları (uyum göstermeye ya da karşı koymaya dair) alanlar, ekonomik açıdan ABD ile aynı seviyede bulunanlar olacak: Çin ve Avrupa. Columbia University'deki ekonomi profesörü Jeffrey Sachs, “Çin, kesinlikle temel ulusal güvenlik gerekçeleriyle, ABD'deki bankacılık sektörünün kontrolünü elinde tutmanın türlü yollarını bulacak” diyor. Geçen beş yıl içinde Çin, Washington merkezli Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'na (IMF) denk olan ve borç veren kendi kurumlarını kurdu, yuanın da uluslararası bir para birimi olarak kabul ettirdi. Trump ne yaparsa yapsın, ülkenin İran'daki varlığını güçlendirme ihtimali oldukça yüksek. 

Bu hesapları yapmak, ABD'nin Rusya'nın seçimlere müdahalesine ve İran'ın Orta Doğu savaşlarına karışmasına dair olanlara benzer pek çok endişesini paylaşan Avrupalı liderler için daha karmaşık bir süreç. Almanya'daki Kiel Institute for the World Economy, 2017 Temmuz'unda üç yıl önce Kırım'ı ilhak etmesi üzerine Rusya'y: 
yaptırımların ekonomik etki: 
yayınladı. Rusya doğal olarak en bi alırken, şaşırtıcı bir biçimde zararların 
(44 milyar dolar) yaptırımları uygulayanların omuzlarına bindi. Bunun neredeyse yüzde 40'ı Almanya'nın payına düştü; yalnızca yüzde 0,6sı ise ABD'yi vurdu. 

Trump'ın İran kararına tepki gösteren Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, burnundan soluyarak “ABD'nin eteklerini öperken bir yandan da aldığı kararlara harfiyen uyan köleler mi olmak istiyoruz?” dedi. Bunun üzerinden bir hafta geçmemişken Bulgaristan'da buluşan liderler, ABD baskısına karşı koymaya yönelik bir önlem paketi üzerinde 


e hEDnn aylık yeni yaptırımlarının ortalaması 


anlaşmaya vardı. AB'del rından korumayı amaçlayan özel kurallar 20 yıldır ilk kez hayata geçirilecek. Avrupa Yatırım Bankası İran'daki ticareti finanse edebilecek ve AB ülkelerine e de İran merkez bankasına yapılan para transferlerini araştırmaları için destek verildi. 

Önümüzdeki aylarda sayısız kavgaya tanık olaca- 3 
Bız gibi görünüyor. Küresel sınır ötesi Swift ödeme sistemi (merkezi Brüksel'de, ama ABD'nin işbirliğine bağlı, olayların patlayacağı noktalardan biri olabilir; bir diğeri de Rus doğalgazını Almanya'ya taşıması, planlanan Nord Stream 2 boru hattı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan enerji uzmanı Sandra Oudkirk, Berlin'deki gazetecilere “Eğer proje gerçekleşmezse, 


2001 2018 


İran'a Yaptırım Uygulamanın Maliyeti 


Bir tahmine göre, yaptırımlar 2010'dan 2015'e kadar ticarette 77 
milyar dolardan fazla kayba neden oldu 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bundan memnuniyet duyarız” dedi. 

Sachs, uzun vadede daha büyük bir riskin söz konusu olduğunu söylüyor. İran, Rusya ve hatta kendi devlet destekli kripto parasını tanıtan Venezuela gibi ülkeler doların gücünden rahatsız olsa da bu konuda bir şey yapabilecek etkiye sahip değiller. Sachs, artık büyük oyuncuların dolar sorununun üstesinden. 
gelmek için bir sebebi olduğundan, başarılı olamama" Tarı için teknik açıdan bir sebep bulunmadığını anlatıyor. “Avrupa ve Çin'de bankalar var” diyor ve devam. 
ediyor: “Bir gün ABD, doları uluslararası rolünden vazgeçirecek.” —Shelly Hagan ve Mare Champion'ın katkılarıyla, Ben Holland 


SÖZÜN ÖZÜ ABD'nin dünya genelinde mali yaptırım uygulama gücü, Çin ve Avrupa'nın buna uyum sağlamak konusundaki İstekliğine bağlı; bu da düşük bir ihtimal alabilir 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herkesin kozlarını açıkça ortaya koyduğu bir durum oluşuyor 


Geçtiğimiz haftalarda ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük tarifelerinin 1 Haziran'dan itibaren Avrupa Birliği (AB), Kanada ve Meksika'ya da uygulanacağını bildiren bir açıklama yaparak ticaret savaşlarının fitilini yeniden ateşledi. ABD'nin kararına sert tepki gösteren AB, Trump'ın ithal çelik ve alüminyuma yönelik uygulamaya koyacağı ilave gümrük vergileri karşısında önlem almaya hazırlanıyor. Diğer taraftan Türkiye de kendi önlemlerini alıyor. Türkiye, 21 Haziran'dan itibaren ABD'den ithal edilen 22 kalem ürüne vergi koymaya hazırlanıyor. Elbette tüm dünyayı etkileyebilecek olan ticaret savaşlarında Türkiye de kendi konumunu alacak. Peki en doğru yol bu mu? Türkiy: ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, konuyla ilgili Bloomberg Businessweek Türkiye'nin sorularını yanıtladı. 


ABD'nin Türkiye'den ithal ettiği çelik ve alüminyuma ek vergi koyması beraberinde misillemeyi de getirdi. 21 Haziran'dan itibaren ABD'den ithal edilen 22 kalem ürüne vergi geliyor. Bundan sonra iki tarafın anlaşıp karşılıklı olarak vergileri kaldırması mümkün mü? 

Öncelikle bu konu, Türkiye'ye has bir durum değil. 
ABD, NAFTA ve Avrupa Birliği (AB) de dahil olmak üzere birçok müttefikine aynı oranda vergiler getiriyor. Bu adımın nihai bir karardan ziyade, ülkeler arasında yaşanan bir anlaşma süreci olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki, ABD bu konuda kapıyı kapamadığını çokça kez belirtti. Herkesin kozlarını açıkça ortaya koyduğu bir görünüme doğru gidiyoruz; doğru yönetildiği takdirde anlaşma hâlâ mümkün. 


Türkiye ABD tarafından ek vergi konan alüminyum ve çelikte bu ülkeye yaptığı satıştan daha büyük miktarda alım yapıyor. Bu gerçeğe rağmen Türkiye'nin ihracatına Trump yönetimi tarafından ek vergi konmasının nedenlerini anlatır mısınız? 

ABD'de çok fazla farklı denge var. Bunun Türkiye'ye getirilen bir vergiden ziyade Başkan Trump'ın, iç dinamikler sebebi ile tüm dünyaya çektiği bir rest olduğunu kavramak son derece önemli. Başkan Trump'ın halkına verdiği bazı sözler var ve seçmen kitlesini koruyucu politikalarla tatmin edebileceğini düşüni yor. Bu noktada bize düşen kendi pozisyonumuzu “doğru sunabilmek ve Amerikan halkının bu konuda 


düşmanı değil, dostu olduğumuzu aktarabilmek. Bu bağlamda da hükümetimizin doğru kişilerle, doğru şekilde temasta olduğunu biliyoruz. İş dünyası k: dında ise Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) olarak, bizim. 
de girişimlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Diyalog süreci henüz bitmiş değil, umarım ki iki ülke için de hayırlı bir şekilde sonuçlanacak. 


Türkiye'nin ABD'den ithal edilen ürünlere vergi uygulamasıyla elde edeceği gelir ihraç ettiği ürünlere vergi konmasıyla doğacak kayba eşit, Bunu, Türkiye'nin “Ben anlaşmaya hazırım" mesajı olarak algılamak mümkün mü? 

Bu konuda Sayın Bakanımız Nihat Zeybekci'nin de çok net açıklamaları oldu. Türkiye'nin isteği gerilimi artırmak değil, ülkemizin yaşayacağı kaybı telafi etmektir. 
Bize karşı atılan bir adım oldu, görüşmeler yaptık ama sonuç alamadık, ancak o noktada misillemeyi düşündük. Ben bu misillemeyi anlaşma masasına bir davet olarak görüyorum. Kanaatimce, karşı taraf da aynı düşüncede olduğu sürece, Türkiye anlaşma yapmayı ticaret savaşlarına tercih edecektir. 


ABD'nin alüminyum ve çeliğe uygulamaya başladığı ek vergi bu ülkelerle yeniden ikili ticaret anlaşması yapılmasını gerekli hale getirir mi? 

Aslında Başkan Trump'ın başından beri söylediği noktaya geliyoruz adım adım. O, ticarette genelgeçer kurallar yerine her ülkeyle, tcaret dinamikleri ekseninde, yeni bir ticaret anlaşması yapılması gerektiğini savunuyordu. Ticaret bloklarına ne kadar karşı olduğunu koltuğa oturduğu günden beri söylüyor, en ik hedefi ise NAFTA'yı revize etmek. Son getirdiği vergilerle bu tarz anlaşmalarda elini güçlendirmeyi hedefledi. 


Ticaret savaşının başlaması ve vergi uygulamasının. 
başka ürünleri de kapsamına alması Türkiye'den sattığından daha az mal alan ABD'yi daha kötü etkileyecek. Çin dışındaki ülkelerle ticaretinde durum farklı değil, Bu durumda, söz konusu vergi uygula- 


lamak mümkün mü? 


Açıkçası ben de tüm bu gelişmelerin Trump'ın iç politikasına yönelik olduğunu düşünüyorum. ABD'de önümüzdeki Kasım ayında kongre seçimleri ve Başkan Trump'ın verdiği sözler var. Partisinin çoğunluğu kaybetmemesi için atması gereken adımlar var. Ülkelerin dış politikalarını iç dinamiklerden bağımsı mek yanlış olur. — Bloomberg Businessweek Türkiye 


A Türkiye-ABD İş 
Konseyi (TALK) Başkanı 
Mehmet Al Yalçındağ 
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GDPR Lokması İstanbul 


Boğazı'ndan 


Geçmez 


© Avrupa Birliği'nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), Avrupa'yla iş yapan Türk şirketleri için kabus olabilir 


Avrupa Birliği, 27 Nisan 2016'da veri gizliliği yönetmeliğini, GDPR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) ile güncelledi. 1995'ten beri yenilenmemiş bu kanunun yeni versiyonu 25 Mayıs 2018'te yönetmeliğe girdi. Dünyanın her ülkesindeki pazarlama müdürlerinin aklını çelen bu yönetmelik, Avrupa Birliği'ne (AB) mensup vatandaşların kişisel verilerini koruyor. GDPR'ın dördüncü maddesine göre, sel veriler tanımına eskiden kabul edilen din, k gibi unsurların yanı sıra ad, “konum verileri”, (... fiziksel, fizyolojik (vel genetik” gibi her irlü kimlik tanıtan kişiye özgü bilgi de dahil edildi. 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye'de faaliyet gösteren işletmeler ve kamu kurumları da bu yeni kısıtlanmalardan dolaylı etkilendi. 

AB vatandaşları birlik sınırlarından çıksa ya da bu vatandaşla iş yapan kuruluş AB dışında yer alsa da GDPR geçerliliğini koruyor. Birçok uluslararası kuruluş topladığı verileri bölgesel olarak ayırmıyor. 
Bu nedenle ister Türk vatandaşı ister Amerikalı fark etmez, herkes aynı e-postaları alıyor. Son dönemde internet kullanıcılarının şirketlerden aldığı e-postaların artış sebebi de bu. 

GDPR konulu e-postalar bitti zannetmeyin; daha çoğu gelmedi bile. GDPR, verilerinizin toplanmasına veya size ulaşılmasına verdiğiniz onayların çoğunu geçersiz kılıyor. Bu yüzden şirketler size e-posta gönderip, kaybettikleri bütün izinleri tekrar almaya çalışıyor. AB bilişim ve iletişim teknolojileri yasaları üzerine uzmanlaşmış BTS& Partners Avukatlık Bürosu ortağı Tuğrul Sevim, “Şirketler, AB'de bulunan veri sahiplerine mal ve hizmet sunumu veya AB sınırlarında kullanıcı davranışlarını izledikleri durumlarda tekrar izin almak zorunda” diye konuşuyor. 

GDPR'ın yedinci maddesine göre, “Rıza talebi diğer hususlardan açık bir şekilde ayırt edilebilecek bir şekilde" yazılmalı. Yani, alıştığımız 20 sayfalık sözleşmeler geçerli değil artık. Şirketler bilgilerinizi toplamak, kaydetmek, düzenlemek veya saklamak istiyorsa, uyguladıkları her yeni fonksiyon için ayrı izin almak zorunda. Rızanın veri sahibinden “anla-Şılır ve kolayca erişilebilir bir biçimde, açık ve sade bir dil kullanılarak” alınması gerekiyor. Bu, işletmelerin e-posta listelerini korumak, size ulaşabilmek ve önceden topladıkları bilgilerinizi kullanabilmek için tekrar onay istemesi anlamına geliyor. 


İşletmeler içinse GPDR, birkaç onay butonuna basmaktan çok daha büyük, iş modellerini derinden etkileyen zorluklar çıkarıyor. 366 farklı uluslararası şirketin bilişim teknolojileri (BT) bölümüyle bir-İikte yapılan, Londra merkezli danışmanlık şirketi Ovum'un araştırmasına göre, şirket temsilcilerinin yüzde 52'si GDPR yüzünden para cezası zorunda kalacaklarını tahmin ediyor. Yine ayı rapora göre, uluslararası işletmelerin yüzde 70” veri mahremiyetini geliştirmel artacağını tahmin ediyor. Faka giderlerden daha büyük olacağı iç konuda yeni harcamalar yapmaya ve bütçelerini artırmaya hazır. 

Fakat şirketlerin hazır olmadıkları bir durum var: İş modellerini kökten yapılandırma. Bulut, hizmet olarak yazılım ve mobil uygulamalar ile veri mahremiyeti kanunları doğrudan çakışabilir. 

IMF'ye göre, AB'nin tamamını kapsayacak çapta bir yönetmeliğe cevaben değer katan fonksiyonların da derlenmesi ve toplanması, yeni bir kavram oluş turuyor. GDPR bu kavrama “işleyici” adını takmış ve bu fonksiyonu işletme teknolojilerinin genelin- den ayırıp özerkleştirmeyi tek çare olarak sunuyor. 
Tuğrul Sevim'e göre özerkleştirme, sadece bilgi p 


ABTSE Partners 
Avukatlık Bürosu ortağı 
Tuğrul Sevim 
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AVRUPA BİRLİĞİ SULAK YER 


BELKİ COK SU İCERSEM BİZİM 
YÖNETMELİKLER DE'ONUARINKİNE BENZER 


< teknolojileri departmanlarına değil, pazarlama departmanlarına da yansıyor. Halihazırda, tüketicilerin pazarlama faaliyetlerine konu edilecek kişisel veriler üzerinde kontrolü kaybeden departmanlar, böylece daha şefiaf bir hale geliyor. 

LA Times ve Chicago Tribune, Avrupa Birliği'ndeki erişimlerini kapadı. Sadece haber ajansları değil, birçok şirket 25 Mayıs'a kadar kendini hazırlaya: madı ve çareyi bütün operasyonlarını sonlandır makta buldu. Bir tahmine göre, bu erişime getirilen engel iyice ilerleyecek ve sadece konuma göre değil, kullanıcıların yaşına göre de ayrımlara yol açacak. 
Tuğrul Sevim, çocukların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin daha katı bir koruma rejimi benimsediği için şirketlerin, 16 yaşından küçük veri sahiplerine hizmet sunmayacağını tahmin ediyor. Tabii ki hizmete son vermek çözüm değil; konuma ve yaşa bakarak hizmette ayrımcılık yapmak da soru işaretlerini beraberinde getiriyor. 

Madalyonun öbür yüzünde ise işletmeler var. 
GDPR'ın beş, altı ve yedinci maddeleri gibi kişisel verilerin işlenmesi, toplanması ve izin alınması gibi koşullarının ihlali durumunda şirketler, uluslararası üzde 4'üne kadar varan cezalar ödeyebiliyor. Örneğin, cirosu 10 milyar doların üze-Tinde olan bir şirket, belirtilen maddelere uymazsa on dolara varan cezalar ödemek zorunda 


Döviz kuru yükseldikçe, Türkiye'deki şirketlerin bu tür cezalarla karşılaşması ek yük demek. Görüşlerine başvurduğumuz Kadir Has niversitesi uluslararası ilişkiler profesörü, Oxford tesi ve Alan Turing Enstitüsü araştırma 
Akın Ünver, “Türkiye yatırım çekmeye 


Üniver: 


çalışan bir ülke olduğu için özellikle büyük yatırımların GDPR uyumu konusu belirleyici bir faktör” diyor. Eğer Türkiye bünyesindeki ulusla Tarası şirketler dövizle yatırım çekmek istiyorsa, veri gizliliğine giderek daha çok önem vermeli. 
Verilerin sadece vatandaşı değil, yurt dışındaki yatırımcıları da memnun edecek şekilde saklanması ve işlenmesi gerekiyor. 

Neyse ki, 2016'da TBMM'den geçen, Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nu (KVKK) yayınlayarak Avrupa Birliği'ne “açık rıza” ve “nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları” gibi konularda uyum sağlıyor. Sadece Türkiye'nin değil, bütün ülkelerin bu hususta AB'ye ayak uyduracağını tahmin eden Avum raporunda, “Avrupa'nın yeni yönetmeliği dünya veri gizliliği için bir standart oluşturacak fakat Avrupa Birliği'nin ekonomisini zorlayacak diye yazıyor. Tuğrul Sevim'e göre, Türkiye de diğer ülkeler gibi AB uygulamalarını yakından takip ediyor. Zaman içerisinde bu yeni standarda tam olarak uyum sağlanacağını tahmin ediyor Sevim. 

Fakat Akın Ünver'in bu konuda farklı bir görüşü var. “Türkiye, mevcut güvenlik sorunları ve komşu iki ülkede devam eden iç savaş ve göç sebebiyle Avrupa ülkelerinden farklı bir dijital politika önceli ğine sahip,” Bu da GDPR'ın ilkelerinden olan “devlet gözetimini sınırlandırma” ve şirketlerin “rollerini Şeffaflaştırma” gibi unsurların KVKK ile cevaplanamadığı anlamına geliyor. Dolayısıyla GDPR ve KVKK arasında büyük benzerlikler olsa da ciddi bir ideolojik fark var. —Eren Çelebi 


SÖZÜN ÖZÜ Türkiye kişisel verilerin korunmasında ABinin gerisinde; bu durum Avrupa yla iş yapan şirketleri doğrudan ve dolaylı etkileyebilir. 


A Kadir Has Üniversitesi uluslararas ilişkiler profesörü, Oxford 
Üniversitesi ve Alan 
Turing Enstitüsü araştırma görevlisi 

Akın Ünver 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ıf Unaldı 


Apple, Tesla ve 
Diğer Gelişmeler 


Gündemin öne çıkan teknoloji haberlerine yönelik birkaç değerlendirme... 


Birkaç haftanın gelişmeleri, önemli bir birikim oluşturdu. Ancak geçtiğimiz haftanın gelişmeleri ciddi anlamda önemli görünüyor. Apple'ın geleneksel WWDC organizasyonu, teknoloji dünyasının bir süredir neredeyse altı ayda bire düşen yeni cihaz çıkarma alışkanlığını güçlü bir fren ile durdurdu. Ancak bunun ne gibi zararlara sebep olacağına kafa yormakta yarar var. Tabii aynı hafta içinde Tesla'nın yatırımcıların kararı ile Elon Musk'ı CEO görevinden alması söz konusuydu. Kararı ve sonuçlarını da incelemek gerekiyor. 


Apple Bekleneni Veremedi 
Apple kullanıcıları bir süredir, markanın takipçi durumuna düşmesinden rahatsızlar. Ancak iTunes, iCloud üzerinden oluşan ekosistemin oldukça sağlam temellere sahip olması yüzünden bir değişiklik yapmıyorlar. Gerçi iPhone'un sadece telefon özelliklerini kullanan ve yedeklemeleri yapmayan lar hızlıca Android cihazlara geçiş yaptı “Apple'ın kemikleşmiş kullanıcı kitlesi için WWDC, her yıl yeniliklerin çıkması ve marka ile ilgili övünmek anlamına gelir. Bu yıl ne yazık ki bekleneni vermedi. Hiçbir donanım yeniliği yapmayan Apple, daha çok işletim si: temlerinin yenilenmesinden bahsetti. Hem mobil tarafta iOs 12 hem de bilgisayar kategorisinde yeni bir MacOS'un müjdesi verildi. Ancak iOS tarafında birkaç mimoji ve bil gisayar tarafında ise sadece dark mode (beyaz alanların kara olması) özelliği dışında yenilik olmaması “Aslında iOS 12 değil, iOS 11.5 çıkmış” izlenimi verdi. Bu da teknoloji dünyasını oldi z 
Tabii teknoloji dünyasının bir kısımı aslında ciddi bir optimizasyonun yapıldığını, bu sayede cihazların en eski versiyonlarında bile güncelleme yapılması imkanı oluştugunu söylese de bu, kemikleşmiş kullanıcıların kendilerini rahatlatmak için oluşturdukları söylentiler gibi görünüyor. 
Bir süredir Apple ürünleri kullanan birisi olarak kişisel yorumum, markanın geçmiş donanımları da desteklemek 


yolunda aldığı kararın, Steve Jobs'ın yenilikçi yaklaşım-İarını gerçek anlamda gömdüğü ve Microsoft'un yıllarca çıkamadığı bu bataklığa düştüğü yolunda, 


Tesla, Elon Musk'ı Görevinde Tutarak Yanlış Yapıyor Geçen haftanın en ilginç gelişmelerinden biri de Tesla yatır rımcı toplantısında Elon Musk'ın CEO görevinden alınmasına yönelik oylamaydı. Beklenen olmadı ve Elon Muskile kardeşi görevlerini korudu. Bunun üzerine Tesla'nın Apple'ın Steve Jobs'ı yönetimden uzaklaştırarak yaptığı hataya düşmediği yolunda yorumlar gelmeye başladı. Steve Jobs, tasarım dünyasından gelen ve kullanıcının isteklerine EN yoğunlaşmış bir yöneticiydi. Ancak Elon Musk'ı çok sevmeme rağmen ayakları yere basan bir yönetici profili çizmediğini sö lemek gerek. Boring Company isı kurduğu şirkette alev makinası satması, pazarlamadan çok yoğunlaştığı hissini veriyor. Profil olarak da bir fizikçi olmasından dolayı herhalde kurumsal bir yapı için çatlak profesör tanımlamasına daha çok uyuyor. Yanlış anlamayın, ben Musk'ı ve yaptıklarını uzun süredir takip ediyor ve çok takdir ediyorum. Ancak Paypal'ın başında olmaya devam etmesi halinde şirketin bu seviyelerde olamayacağını düşünüyorum. 
Yani aslında rüştünü ispat ettikten sonra bir girişimin onu 
O noktaya getiren yıkıcı inovasyonu üreten kişiden uzakla ması gerektiğini düşünüyorum. 
Bazı girişimciler yıkıcı bir girişimi araklayarak da olsa ortaya koyar, bazıları ise her an yıkıcı inovasyonlar ortaya koyabilir. İşte bu ikinci türdeki insanların girişimi bir noktaya geldikten sonra şirketten ayrılması, hatta kendine bir Ar-Ge şirketi kurması doğru olur. 
Çünkü bu ikinci türün üretimi inovasyondur. 
İşte Elon Musk da bu grubun üyesi. 


YouTube Kanalım 

Televizyonların danışmanlıklarını yaptığım dönemler- den bu yana devamlı YouTube yöneticileri ile bir araya geliyorum. Bu konuşmaların birinde bir tavsiyeyi dinleyerek yıllar önce açtığım YouTube kanalımı günlük bilişim yorumları yayınladığım bir kanal haline getirdim. 
Takipçilerim her gün yapıcı yorumlarıyla bana yol gösteriyor. Mesela daha önce programıma konuk aldığım, Türkiye'nin başarılı fotoğrafçılarından Mustafa Kemal Dolaşır sayesinde kadrajımı düzenledim. Önerdiği ışığı en kısa zamanda alıp, mikrofonla sesimi size daha iyi duyurabileceğim. Siz de dilerseniz http://wwwyoutube.com/c/ atifunaldi adresinden beni takip edebilirsiniz. 


—wOrozama fg 
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Kodlama Matematik mi 


Sanatmı? 


© Bu soruya tek bir cevap vermek tahmin edilenden daha zor 


“Google'ın ya da Facebook'un şu ünlü kampüsleri neden bu kadar eğlencelidir? Bunun sebebi ne? O yazılımcıların sol beyni zaten müthiş; sağ beyinleri: nin harekete geçmesi gerek. Zaten hepsi mühendi ve yazılımcı. Amaç, beyinlerinin sağ tarafını, yani sanat kısmını harekete geçirmek.” Bu sözler, geçtiğimiz hafta ikincisi düzenlenen Code YapıKredi etkinliği konuşmacılarından Management Centre Türkiye CEO'su Tanyer Sönmezer'e ait. “Kodlama Matematik mi Sanat mı?” temasıyla Galatasaray'daki kültür sanat binasında gerçekleştirilen etkinliğe ilgi oldukça büyüktü. Ağzına kadar dolu olan salonda, Sönmezer'in yanı sıra Craftbase Kurucu Ortağı ve Software Craftsmanship Turkey Topluluğu kurucusu Lemi Orhan Ergin de görüşlerini paylaştı. 
Konuşmacılar, matematik ve sanatın kesiştiği noktaları deşerken, “iyi bir yazılımcı” olmanın incelikleri ve püf noktaları da tartışıldı 

Sanatçılığının yanı sıra mühendislik alanında da 


zamanının çok ötesinde icatlara imza atan Leonardo da Vinci, Sönmezer'in sunumunun başrolündeydi. 
da Vinci'nin matematik ve sanatı mükemmel bir şekilde harmanladığı gözler önüne serildi. Peki, da gibi düşünmek için ne yapmak gerekiyor? Bu nce metodunu şirketlerine uygula mamız mümkün mü? Sönmezer, da Vinci'nin yedi düşünme ilkesinden bahsediyor: Merak etmek, ders almak, duygu ve deneyime odaklanmak, belirsizlik ve paradoksla yaşamak, bilim ve sanat, vücut ve zihin, zarafet ve denge arasında ilişki kurmak. 
Da Vinci, ilhamını hep doğadan alıyor. 
Sönmezer'in de aktardığına göre, teknolojinin kafa yorup bulamadığı konular, doğada yer alıyor. 
ilhamın ise doğadan alındığını verdiği örneklerle defalarca vurguluyor. Örneğin, barkod teknolojisiş yavru zebralar annelerini çizgilerinden tanır. 
Buradan alınan ilhamla barkod teknolojisi ortaya çıkar. “Aradığım çözüm 3,8 milyar yıldır zaten 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doğada çözülmüştür” diyor Sönmezer, 

Etkinliğin bir diğer konuşmacısı Lemi Orhan Ergin ise konuya yazılımcı gözünden yaklaşıyor. Kişisel deneyimlerinden yola çıkarak, analizlerini sıralıyor: “2010'da yaklaşık bir sene üzerinde çalıştığımız. 
ürün, rafa kaldırıldı. Bunun sebebini anlayamadık. 
Genel olarak uygulamadan mı memnun değillerdi yoksa ürün geliştirmede mi bir problem yaşandı? 
Bu, beni ciddi bir sorgulamaya itti. Kariyerimde üzerinde çalıştığım ürünleri alt alta listelemeye çalıştım. 
Yaklaşık 12-3 tane farklı proje benim için önemliydi. 
Bunları listelediğimde, yarısından fazlasının başarısız olduğunu gördüm. Bu, büyük bir hayal kırıklığı. 
Bir zafiyet mi var? İnsanlar teknolojileri kullanmayı mı bilmiyor? Problem nerede? Acaba çalıştığım ekip mi başarısız yoksa ben mi?” 

Herkesin kafa yorup da cevabını bulamadığı problem, çalışma ekibinden mi kaynaklanıyor? 
Google ve Amazon gibi teknoloji devlerinde çalışmış, kendi deyimiyle “çok enteresan zekilikte ve kabiliyetteki yazılımcılarla” ekip arkadaşı olma firsatını yakalamış. Madem öyle, sorunun kaynağı ? Twitter'da dolaşırken bir tweet'e denk geldiini anlatan Ergin, derdinin bundan daha Tamayacağını söylüyor: “Ben sadece çalışan yazılım geliştirmek istemiyorum.” Ergin, çalışan yazılımı herkesin geliştirebileceğini, yapmak istediği şeyin, test edilebilir, yönetilebilir, genişletilebilir, anında ulaşılabilir uygulamalar yazmak olduğunu söylüyor. 

Elbette herkesin bildiği bir gerçek de Ergin'in sunumunda tekrarlanıyor: Kod yazmak zor zanaat. 
Ergin, 2001'de başlayan kariyerindeki iç hesaplaşma sonucu, literatürü de araştırma fırsatı buluyor. 
Başarısızlıkları sadece ona mı ait yoksa şirketine mi özel? Yoksa Türkiye'ye mi özgü? Dünyada benzerleri var mı? Rakamlar da bunun bir göstergesi: Yazılım sektöründe başarısızlık oranı yüzde 84. Üstelik konu, mobil uygulamalara gelince hikaye daha da acıklı bir hale geliyor. Ergin anlatıyor: “Bugün, Apple Store'da milyonlarca uygulama var. Finansal olarak başarılı kabul edilen uygulamaların oranı 2018 itibariyle yüzde 0,001. Başarılı ve para kazandıracak aplikasyonlar çok ama çok az. Çok zeki insanlar inanılmaz kodlar yazıyor. İnanılmaz fikirlerin müşterilere ulaştırılması için çabalanıyor. Gecelerini gündüzlerine katıyorlar. Ne oluyor biliyor musunuz? Kimse onların uygulamalarını kullanmıyor. 

Üstelik, yazılımcıların da bir gün “köşeyi dönme” hayalleri var. Ergin, ZOP adını verdiği projeyi açık-Lyor: Zengin Olma Projeleri. “Hepimizin birer zengin olma projesi vardır. “Bu fikir tutacak arkadaşlar' dediğimiz projelerdir bunlar. Ama tutmuyor. 
Tutmamasının birçok nedeni olabilir. Düşündüğüm fikir dünyada muhtemelen benden önce en az bin kişi tarafından düşünülmüştür. Bunların içinden yüzlercesi de benden önce bu fikri geliştirdi ve başarısız oldu. Ben de bu fikrin muhtemelen başarısız olacağını düşünüyorum.” 

Peki, başarılı projeleri nasıl geliştirilecek? Ergin, kariyerindeki projeleri tekrar gözden geçirdiğinde 


şunu fark ediyor: Üzerinde çalıştığı projelerin neredeyse tamamı bir baştan yazma projesi. “Benden önce o projeyi yazdılar. Hatta onlardan önce kaları yazdı. Biz sürekli aynı projeleri, aynı leri tekrardan yazıyoruz. Bir kez daha yazıyoruz. 
sekiz ay sonra başka biri ortaya çıkıyor ve “Teknolojiyi yenilememiz gerek İnanılmaz bir israf bu ve burada bir problem var” diyor ve Ergin devam ediyor: “Bu sorunun birçok cevabı var: Yazılım geliştirme öngörülemez. “Bu yazılım geliştirme ne zaman bitecek?” diye soruyorlar. “Altı ay ya da sekiz ay sürebilir” cevabını verince, “Tamam o zaman, üç ayda bitir? deniliyor. Biz de o teslim tarihine yetiştirmeye çalışıyoruz. Oysaki gerçekçi olmak gerekirse, sekiz ayda bitecek bir projeyi üç ayda bitirmek imkansı 

Tahmin edileceği üzere, proje bitirme koşturmacasında kaliteden ödün veriliyor. Uygulamalar hata veriyor ya da çakılıyor. Peki, iyi bir yazılımcı olmanın koşulu ne? Çözüm, teslim tarihlerinde esnek davranan patronla çalışmakta mı? Bu soruların cevabı, yazılımcının arkasında nasıl bir “miras? 
bırakmak istemesiyle doğru orantılı, Ergin anlatıyor: “Benden sonraki yazılımcının yazdığım kodlara baktığında kulağımın çınlamamasını sağlamak. 
Başkasının koduna baktığımda onu anlamak istiyorum. Yazılımcılar klavye başına geçtiği zaman, film: lerdeki gibi sürekli kod yazmazlar. Klavye başında zamanlarının yüzde 80'inden daha fazlasını ekrana bakarak geçirirler. Anlamaya çalışırlar. Ondan önceki yazılımcının yazdığı koda bakarlar. Birkaç saat önce yazdığı kodu anlamaya ve “Sanatçı burada ne anlatmak istiyor?” diyerek anlamlandırmaya çalışırlar. 
Yazılımcıların zamanının büyük bir bölümü kodu. 
anlamaya çalışarak geçer. Dünya harikulade yazılmış ve yazılım çöplüğünün dibindeki uygulamalarla dolu, Ürünü doğru şekilde geliştirmemiz yetmez. 
Doğru ürünü geliştirmek zorundayız. Bu bir terazi. 
Doğru yönde geliştirme; yazılımcıların ve iş birimlerinin beraber çalışmasıyla olabilecek bir şey bu.” 

Öyle görülüyor ki, yazılım geliştirmek büyük bir sabır ve disiplin işi; hiç bitmeyen bir yolculuk. 
Kuşkusuz, bahsi geçen “bir sonraki yazılımcıya iyi yazılmış bir kod bırakmak” konusu, usta-çırak ilişiyle sağlanabilir. Kodlamayı işinin ehli yazılımların yanında usta-çırak ilişkisiyle öğrenmenin önemine değinen Ergin'in sunumundan çıkarılacak dersler var: Başarılı bir yazılımcı olmak için, etik ilkelere bağlı kalmak, sürekli öğrenmek, çalışkan olmak, bilgileri paylaşmak, düşük ego, takım çalışmasına uygun olmak ve her zaman bir mentor peşinde olmak. 

Peki, etkinliğin asıl temasına dönersek, kodlama, matematik mi yoksa sanat mı? Ergin, “Kodlama bir sanat, çünkü yazılımcılar yaratıcılıklarını kullana- 


Tak ürünlerin geliştirilmesine katkıda bulunuyor ve 


elbette matematik; çünkü her şeyin mutlaka do; rulanması gerekiyor” cevabını veriyor. —Alp Börü 


SÖZÜN ÖZÜ Matematik ve sanatın buluştuğu alan kodlama, sağ e sol lobun birlikte kullanılmasıyla ancak mümkün. 


Başarılı bir 

yazılımcı olmak için ne yapmak 

gerekiyor? 

Etik ilkelere bağlı kalmak 

«Sürekli öğrenmek 
“Çalışkan olmak 
«Bilgileri paylaşmak 
“Düşük ego 

“Takım çalışmasına 
Uygun almak 
“Herzaman bir mentor peşinde olmak 
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Hacklenmesi 
Imkansız Telefon 


e Fransız BT devinin ürettiği kripto telefonu, İsviçre ve Fransız orduları kullanıyor 


90'li yılların başında bir çalışma masasının demirbaşları arasında not defteri, faks makinesi, takvim, hesap makinesi, ansiklopedi, telefon ve gazete bul nurken, günümüz dünyası tüm bu nesneleri tek bir çatı altında topluyor. İnsan hayatını doğrudan etkile yen bu araçlar artık neredeyse tamamen dijtalleşmi durumda. Alınan randevular dijital takvime işleni ken, bilinmeyen bir kavram yine dijital bir ansiklopedi sayesinde saniyeler içerisinde öğrenilebiliyor. 
Bir diğer ifadeyle, teknoloji geliştikçe hayata doğrudan temas eden her nesne dijitalleşiyor. Dijitalleşme, bilgiye çok daha hızlı et ken, beraberinde getirdiği fonksiyonellikle verimliliği artırıyor. 
Mikrodan makro seviyeye doğru süregelen diji talleşme serüvenini bireyden topluma, son kullanıadan şirketlere kadar geniş bir perspektifte okumak mümkün. Çarpan etkisiyle beraber dijitalleşme, 


ucu bucağı olmayan bir derya. Öyle ki, dijitalle menin etkileri artık hayatın her alanına nüfuz etmiş ijitalleşmenin rüzgarını 


durumda. Dolayısıyla, 


arkasına alanlar en yakın trendleri çok daha dan takip edebiliyor. İş ve yönetişim modelleri di 

talleştikçe, verimlilik artıyor. Gelişmekte olan ya da gelişmiş ekonomi fark etmeksizin, iş hacimleri 


kurumsal şirketler için bambaşka ortamda hizmet veren şirketler, depolama, sunucu, network ya da güvenlik gibi hizmetleri içeriden karşılamak yerine dışarıdan hizmet alıyor. Nedeni çok basit: Astarı yüzünden pahalıya mal olacak hizmetler, dışarıdan tedarik edildiğinde daha az maliyetli ve verimli gerçekleşiyor. Aslında, son kullanıcıların bulut bilişimle tanışması birkaç senelik yakın geçmişte olmadı. Kullanıcının edindiği basit bir e-posta hizmeti, kendi ü 

sunuyor. 15 yıl öncesine ait herhangi bir e-posta sunucusunun kullanıcıya ayırdığı 20 megabaytlık 


A Atos Türkiye Genel 
Müdürü Cüneyt Uslu 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kota da, günümüzün orta büyüklükte bir şirketinden çıkan terabaytlarca büyüklükteki veriler de bulut bilişim çözümleriyle sağlanıyor. Üstelik bu hizmeti sağlayan bir dünya deviyse, verimlili tasarruf oranı daha da artıyor. İşte dijitalin yükselişiyle bu devler arasındaki yerini alan şirketlerden biri de Atos. 

Son kullanıcının çok da aşina olmadığı bu şirket, bulut bilişim sistemleri, büyük veri, Nesnelerin İnterneti ve siber güvenlik alanlarında 73 ülkede faaliyet gösteriyor. Atos'un faaliyet gösterdiği sektörler arasında savunma, üretim, finans, sağlık, perakende, medya, kamu hizmetleri, telekom ve lojistiğin yanı sıra rakiplerinden ayrıştığı bir alan daha var: Olimpiyatlar. 1992 senesinden beri düzen-Tenen kış ve yaz olimpiyatlarının bilişim teknolojileri (BT) altyapısını da Fransız dev sağlıyor. Bloomberg Businessweek Türkiye'ye konuşan Atos Türkiye Genel Müdürü Cüneyt Uslu, “Olimpiyatları herkes spor olarak görür, ama altında çok büyük bir BT altyapısı olmak zorunda. Sporcuların mesafe ve hız ölçümlerinden tutun, dünyaya duyurulan televizyon çekimlerine kadar bütün BT altyapısını kullanıyoruz” diyor ve devam ediyor: “Usain Bolt 100 
metreyi kaç saniyede koştu, saniyede kaç metre yol aldı tarzındaki bütün rakamlar, televizyona yansıyan bütün ler ve televizyon yayını dahi bizim sorumluluğumuzda. En son Güney Kore Kış Olimpiyatları'nı bitirdik. Türkiye ofisi olarak Aşkabat Olimpiyatları'nın alt yüklenicisiydik. Şimdi hazırlığı mız Japonya, 2020'yi aldık, 2024'te en büyük adaylardan biriyiz. Yaklaşık 26 senelik bir bilgi birikimi var; olimpiyatlarda rekabetsiz bir ortama doğru gidiyoruz” 

Fransız BT devinin çözümleri, geniş bir yelpazeye yayılıyor. Uslu'nun deyimiyle “kırılması (back'lenmesi) imkansız” kripto telefonları Hoox da bunlardan biri. 4G şebekesinin ya da herhangi bir GSM sinyalinin alınmadığı ortamda bile erişilebilir kripto telefon, hem afet durumlarında hem de ulusal güvenlikte tercih ediliyor. Uçtan uca şifelenen Hoox Hub isimli iletişim kanalıyla, Hoox telefonlar herhangi bir şebekeye ihtiyaç duymadan birbiriyle kripto iletişim kurabiliyor. Bu özelliğiyle en başta afet ortamında kullanılmak için tasarlanan Hoox'un şu anki müşterileri arasında çeşitli devletlerin orduları da yer alıyor: Başta İsviçre ve Fransa orduları olmak üzere NATO üye ülkeleri. 
Nitekim Uslu'nun aktardığı bilgilere göre, Türkiye'de de Hoox'la ilgilenen kamu kurumları var, “Özellikle afet yönetimiyle igili alanda kamuyla görüşme halin: deyiz” diyor Uslu ve devam ediyor: “2019'dan itiba-Ten Avrupa'da her yerde bu telefon kullanılacak. 
Bu ürünün katma değeri çok yüksek: İnsan hayatı. 
Askeri ve ulusal güvenliği bir kenara koyuyorum. 
Afet güvenliğinin katma değerini hesaplayamazsınız" —Alp Börü 


“SÖZÜN ÖZÜ Fransız BT sektörü devi Atos'un hem yazılım hem “donanımdaki yolculuğu, Olimpiyatlar'dan kripto telefonlara kadar uzanıyor. 
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İster Hazır Olun 
Ister Olmayın, 


Yapay Zeka 
Geliyor 


9Al teknolojilerini benimseme ve çağın ötesinde olma vakti geldi 


Yapay Zeka (AN) on yıllardır kullanılıyor. Akıllı telefonlarımızdaki sanal yardımcılardan ve finansal hizmetlerdeki otomatik işlemlerden savunma alanındaki uygulamalara kadar, Al farklı sektörlere hızla yayılıyor. Yayın sektöründe de durum farklı değil. AVın, yayın sektöründeki prodüksiyon iş akışına günümüzde IP veya dijital ç İlerde olduğu gibi derinlemesine nüfuz etmesi an meselesi, 

Ancak işletmelerde Yapay Zeka'nın benimsenmesinin potansiyeli ve kaçınılmazlığı konusunda bir uzlaşma olsa da tam olarak nelerin Al olduğuna dair kabul görecek bir tanım hâlâ tartışma konusu. 

Bir yanda, adından anlaşıldığı gibi, insan müdahalesi olmadan bir sistemdeki sürecin otomatikleştirilmesi anlamına gelen otomasyon var. Aynı şekilde muhtemelen otomasyonun evrimleşmesiyle ortaya çıkan ve açıkça bu şekilde programlanmadığı halde otomatik olarak öğrenme ve deneyimle gelişme kabiliyeti olan sistemleri ifade eden makine Öğrenimi var. 

Diğer yanda ise görünürde gizli olan kalıpları, piyasa eğilimlerini, ilişkilerini veya diğer faydalı bilgileri keşfetmek için büyük veri gruplarını inceleme üreci anlamına gelen veri analizi var. Konumuzla ilgili bir Al uygulaması da kalıpları keşfedip gelecek eğilimleri ve sonuçları öngörmek ve öneride bulunmak için büyük veri gruplarından bilgi çıkaran tahmin analizi. Tanımlar pek çok robotik işlemi kapsıyor, ama otomasyonun Al ile karıştırılmaması gerektiği gibi, Al da “insanlardan kurtulmanın” bir yolu olarak görülmemeli. Hem otomasyon hem de AL, temelinde derin öğrenim bulunan bir geleceğe giden yolda birer yapı taşı. Zekanın, bugünkünden farklı alanlarda yeni verimlilik oluşturmak, tutarsızlıkları azaltmak ve değer yaratmak için kullanılmasını temsil ediyorlar. > 
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4 Al'ın Mevcut Durumu 

Kısa süre önce yapılan IABM Son Kullanıcı Anketi verilerine göre, yapay zeka şu anda yayın sektöründe benimsenme eğrisinin başında. Medya tek- alanında faaliyet gösterenlerin yalnızca bu teknolojiyi Eylül 2017'den önce benimylemiş. Yüzde 36's1 bu teknolojiyi benimsemesinin pek mümkün olmadığını ifade ederken, yüzde 56sı gelecek iki-üç yıl içinde benimseyebileceklerini belirtmiş. Bir başka anket, Alı test eden kurumlardan üçte ikisinin iş akışlarında en az bir kritik rolde bu teknolojiyi kullandığını ortaya çıkardı. 

Al; altyazı yerleştirme, meta veri etiketleme ve sosyal medya klibi oluşturma gibi zahmetli, masraflı işleri üstlenerek medya prodüksiyon iş akışlarına doğru kararlı bir şekilde ilerliyor. Birçok kişi için Al teknolojisinin benimsenmesini sağlayan en önemli itici güç, manuel olarak uygulanan rutin iş akışlarını otomatikleştirme fırsatı. Benimsenme süreci hâlâ nispeten yavaş olsa da bir şey çok açık: Al teknolojileri kalıcı olacak. Asıl soru Ah'ı kullanıp kullanmayacağımız değil, prodüksiyonun en başı dan en sonuna, yani sunulmasına kadarki yolda şu anda yaptıklarımıza bu teknolojiyi nasıl entegre edeceğimiz olmalı. 

Tüketici beklentileri hiç olmadığı kadar yüksek ve sürekli değişen bir piyasada yayın ve medya şi ketlerinin daha zengin, kişiselleştirilmiş hizmetler sunmasına yönelik talepler azalacak gibi görünmüyor. Bu talep, ister insanların izlemesi gereken. 
içerikler ve içeriğin süresi konusundaki kişiselleştirilmiş öneriler olsun, ister asıl içeriğin ihtiyaçlarına tam olarak nasıl uyarlandığı olsun, durum değişmiyor. Bu faktörlerden biri, insanların artık başa çıkamadığı noktaya ulaşmakta olan ağ karmı şıklığı. Örneğin, kitlesel ölçekte video sunma özel-İiği oluşturmanın tek yolu, basit yayın ağlarından. 
ve önbelleğe alınmış içerikten uzaklaşıp zekayı uç noktalara taşıyarak programlamayı da uç noktalara götürmek. 

Benzer şekilde, AT'ı programlamanın büyük karmaşıklığının azaltılmasında da bir rolü var. Yaratıcı fikrin bulunmasından programın yayınlanmasına kadar 18 ay geçebiliyor ve bu sırada da programın yayınlandığı ortam çarpıcı şekilde değişmiş olabiliyor. İçeriğe ilginin kaybolmamasını sağlamanın bir yolu, daha ileri görüşlü kararlar vermek için karmaşık veri analizini destekleyip kullanmak amacıyla yapay zekadan faydalanmak. 


Akış Hizmetlerine Uyum Sağlamak 
Netilix ve Amazon Prime gibi neredeyse sınırsız. 
bütçelerle rekabet etmek, günümüzün içerik oyununda herkesin karşı karşıya olduğu bir zorluk. 
Yayıncıların kuvvetli yönlerine oynamaya başla” ması gerekiyor ve cephaneleri de eski veriler. Analiz edilip popüler programları, reytingleri artırmak amacıyla en iyi yayın zamanını ve bir program yapıırken ve doğru kitleye doğru zamanda sunulurken 


hesaba katılması gereken diğer birçok faktörü öngörmek için kullanılabilecek büyük miktarlarda veri var. 

Meta verileri hatırlamak, izleyiciler için daha zengin bir ortam sağlayan bir katalizör. Kurumlar, izleyicileri kaldıramayacağı noktaya kadar zorlamak yerine, bu verileri insanların istediklerine göre yavaşça bir veri resmi oluşturmak için kullanmalı. 
İnsanların gerekirse doğrudan istedikleri noktaya gidebilmesi için, programın nesnelerinin yanı sıra noktalarını tanımlamak, yani semantik meta verileri insanların parmak uçlarına getirmek için kullanmalı, Amaç, insanların isteklerine göre yavaşça bir veri resmi oluşturmak ve bunu daha tanıdık bir izleme deneyimini desteklemek için kullanmak. 
İşte AL, bu tüketici bakış açısını uygularken gerçekten akıllı niteliğini gösteriyor ve hem şirketler hem de son kullanıcılar için gerçek, somut fayda- 


gibi uygulamaların kullanılmasıyla haberleri daha çabuk oluşturarak ve dağıtarak haber prodül nunu destekleyebilirse, zamanın kritik ö dığı bu sektörlerde gerçek bir varlık olabilir. 
"APın yayın sektöründeki süreçleri kökten deği; tirme ve optimize etme potansiyeli neredeyse sınırsiz ve değeri artık tartışılmaz. Al'dan en gerçek haliyle faydalanmak; iş değişiklikleri konusundaki endişeleri bir kenara bırakmak ve bunun yerine insanların istediği içeriği, istediği zaman oluştu-Tup sunmak için gereken aklı sağlayacak bir bilgisayar sistemi geliştirip bununla çalışacak daha fazla branş uzmanına sahip olarak kazanılan fırsatlara odaklanmak anlamına geliyor. — Stuart Almond* 


“SÖZÜN ÖZÜ Yapay zeka, neredeyse her sektörde olduğu gibi Yayıncılığa da nüfuz ediyor; oyunun kuralları kökten değişiyor. 
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Wi-Frin Tahtı Sallanıyor mu? 


İnternet bağlantısında fütüristik bir gelecek çok da uzakta değil 


Yıllardır evimizde, işimizde, kafelerde, alışveriş merkezlerinde, havaalanlarında ve bilumum yerlerde telefon, bilgisayar ve benzeri aletlerimizle dünyaya ve bilgiye erişimimizi çok kolaylaştıran bir teknolo-Jiyle yaşıyoruz: Kablosuz bağlantı alanı ya da daha çok bilinen adıyla Wi-Fi. Dünya çapında daha hızlı ve daha güvenli bir iletişim ağı yaratmak ve Wi-Fi'a bir altermatif veya ona tamamlayıcı geliştirmek için çalışmalar yürütülüyor. Bu konuda beş yıldır Ar-Ge yürütenler, LED lambaları kullanarak daha geniş bant aralığıyla ve dolayısıyla takılmadan daha büyük bir hızla sanal işlemleri gerçekleştirmeyi vadeden optük kablosuz haberleşme teknolojisi Lİ-Fi üzerinde çalışıyor. 

Dünyada Li-Fi üzerine eğilen birçok startup kurulurken, büyük şirketler de (Philips, Toshiba gibi) bu. 
yeni teknolojiye ilgi gösteriyor. Türkiye'de ise henüz bu. 
alanda çalışma yürüten çok fazla startup yok. Özyeğin Üniversitesi'nin ve İstanbul Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle kurulan OKATEM, Türkiye'de optik kablosuz haberleşme üzerine LED ve lazer tabanlı çözümler öneren bir teknoloji merkezi ve altında kurulan Hyperion Technologies ise LiFi alanında Türkiye'de kurulan ilk firma, Türk Telekom ile beraber yürüttük. 
leri bir proje neticesinde yaklaşık 200 bin TL maliyetle bir Lİ-Fİ prototipi ürettiler. LED ampulü olan bir masa lambası ve bir internet sağlayıcısıyla işleyen düzenek yüksek bir hız imkanı sunarken, sadece ampülden çıkan ışınların ulaşabildiği alanları kapsıyor. Fakat bu, LED ampulün kişiye özel hale geleceği ve dolayısıyla “Wi:Fi'da olduğu gibi kullanıcı yoğun ortamda intemetün yavaşlaması gibi bir durum olmayacağı anlamına geliyor. Ayrıca LED ampulden sağlanan ışınlar duvar- dan geçemeyeceği için de dışarıdan birilerinin o ağa dahil olması imkansızlaşıyor. 

LiFi'ın kullandığı LED tabanlı teknolojinin, hem dış mekana internet hem de “araç araç haberleşme” sağlaması mümkün. Araç-araç haberleşme fikri, otomobillerin ön ve arka farlarına LED ampulün kulanılmaya başlanmasıyla ortaya çıkmış. OKATEM'in proje direktörü ve yine aynı alanda çalışma yürüten Hyperion Technologies'in kurucu ortağı Prof. Dr. 
Murat Uysal'a göre araç araç haberleşme, trafikteki iki aracın LED ampuller aracılığıyla Lİ-Fİ teknolojisini kulanarak birbirleriyle iletişim kurması üzerine kurulu bir düzenek. Yolda herhangi bir kaza ya da başka herhangi bir olumsuz durum yaşandığında, öndeki araçtan arka daki araca haber çok hızlı bir şekilde bu sayede iletilebilecek. Aynı zamanda sıcak çatışma bölgelerinde de askeri konvoyların birbirleriyle Jammer gibi sinyal bozucuların araya girmesine olanak tanımadan ileti- 
- LiFi teknolojisinin, uçaklarında Wi-Fi yoluyla internet bağlantısı sağlayan 


bazı havayolu şirketleri için bir alternatif ya da tamamlayıcı bir seçenek olması hedefleniyor. Örneğin, LED destekli taşınabilir okuma lambalarıyla uçakta internete erişim rahatça sağlanabilecek. 

İç ve dış mekan uygulamalarının haricinde denizaltı haberleşme alanında da çözüm sunan OKATEM, NATO işbirliğinde Avrupa'ya optik kablosuz haberleşme pro-Jesini gönderdi. Denizaltılarda önceden doğayı taklit ederek ses dalgasıyla akustik frekanslar aracılığıyla basit düzeyde iletişimin sağlandığına, fakat bunun. 
çevredeki deniz canlıları açısından olumsuz sonuçlar doğurduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Murat Uysal, LED tabanlı bir projeyle çevreye herhangi bir sorun teşkil etmeden denizaltılar arasında daha üst düzeyde haberleşmenin (video paylaşımı gibi) mümkün olaca: ğını söylüyor. 

Prof. Dr. Murat Uysal, LED tabanlı çalışmalarının yanı sıra lazer tabanlı çalışmalar da yürüttüklerini açık: İlyor. Başka firmalarca daha önce uygulanan gelişmemiş, refah düzeyi düşük ve fiber optik ağaltyapısının kurulmasının zor olduğu dağınık yerleşkelerin bulunduğu bölgelerde lazer tabanlı taşınabilir istasyonların birbirine sinyaller göndermesiyle karasal düzlemde, hava-yer ya da hava-hava istasyonlarda iletişim sağla nabiliyor. Uysal, OKATEM ve Hyperion Technologies bünyelerinde bu lazer tabanlı taşınabilir istasyonları trafik lambası gibi günlük yaşantının içindeki nesnelere entegrasyon çalışmalarının devam ettiğin belirtiyor. 
er tabanlı çözüm sunan çalışmalar 
Türkiye'de henüz çok fazla yankı uyandırmamışken, OKATEM ve Hyperion Technologies bu yeni alanda çalışmalar yürütmekte ve çalışmalarında oldukça iler. 
İeme kaydetmiş durumda. —Aydal Yenikale 


SÖZÜN ÖZÜ LED ve lazer tabanlı haberleşme teknolojileri geleceğimiz şekilendirecek yeni bir alan sunuyor. 
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Görme 
Engelini 
Bitirecek 
Buluş 


Üç boyutlu yazıcı teknolojisi sağlık alanında mucizeler yaratmaya devam ediyor. Kornea kök hücreleriyle üretilen jel formundaki üç boyutlu yapay kornea, binlerce görme engelli insanın görmesini sağlayabilir 


Üç boyutlu yazıcı teknolojisi hayatımıza girdiğinden bu yana, hayal gücüyle doğrudan orantılı bir şekilde gelişti. Gözlük, ayakkabı, telefon kılıf, mimari model-Teme ve silaha kadar birçok alanda kullanıldı; hatta ev bile yapıldı. Şimdi de yapay organlar yapılması için çalışılıyor. Protezler, kemik parçaları, kulak ve burun gibi organlarda büyük ilerleme sağlandı. Son. 
gelişme ise görme engelliler için umut olacak. Nasıl mı? İngiltere'deki Newcastle Üniversitesi'nden araştırmaclar yapay kornea üretmeyi başardı. İlk üç boyutlu baskılı insan korneası, kornea kök hücresiyle yeni bir biyo-mürekkebin birleştirilmesiyle üretildi. 10 dakikada basılabilen bu yapay kornea, hammaddesi üç 


boyutlu yazıcıdan basılacak kadar yumuşak hale getirildi. Daha önce yapılan çalışmalarda söz konusu kornea oda sıcaklığında haftalarca canlı tutulmuştu. 
Artık, biyo-mürekkep içeren kök hücreler kullanıma hazır. 


Kornea Naklini Azaltacak 
Kornea nakli, tıpta en yaygın nakil çeşitlerinden biri. 
Dünyada her yıl yüzbinlerce insan bu prosedürden geçiyor. Nakil, görme engelli bir hastaya gözlerini tekrar geri kazandırmakta şu an geçerli en iyi yöntem. 
Ancak üç boyutlu baskıyla üretilen yapay korneanın, nakil ihtiyacını azaltacağı söyleniyor. 


Henüz Test Aşamasında 

Şimdilik önemli bir gelişme sayılsa da gerçek hayatta kullanımı için birkaç yıllık testten geçmesi gerekiyor. 
Araştırmacılar bu teknolojiyi geliştirmek üzere çalışmalara devam ettiklerini söylerken, bunun nakil sayısını azaltmasını da istemiyor. Korea nakli ve bağışının görme engelliler için hâlâ tek çözüm olduğu vurgulaiyor. — İlker Pehlivan 


3 Boyutlu Yazıcı 
Pazarı Katlanarak 
Büyüyor 

2015: 59 milyar dolar 
2020; 21 milyar dolar 
2025 49 milyar dolar 


Hangi malzemeler kullanılıyor? 
“Plastik 
*Polimer 
»Metal 

cam 
“Kökhücre 
Çikolata 
“Kum taşı 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smail Hakkı Polat 


Dijital Dönüşüm ve İnsan Kaynağı 


Dijitalleşme insan kaynağını azaltmıyor aksine artırıyor. Ancak aranılan yetkinliklerde radikal bir değişim söz konusu ve henüz hiçbir ülkede bu dönüşümü destekleyecek nitelikte bir insan kaynağı ve milli eğitim politikası yok 


Dijital Dönüşüm, Endüstri 4.0, vb. dijital jargona ait sözcükler, 24 Haziran seçimleri nedeniyle her kanattan siyasetçinin diline pelesenk olmuş durumda. Ancak iş, vatandaşı cezbedecek sloganları sıralamaya indirgenince hemen hepsi parlak ama içi doldurulamamış (ve doldurulamayacak) vaatler olmaktan ileri gidemiyor. Oysa bizim siyaset erbabı- nın üstünkörü değindiği konulara dünyanın en ileri ülkeleri bile kafa yoruyor; ama onlar bile henüz bir çözüm geliştirmiş değiller. 

Konuyu en baştan alırsak, 2010'lu yılların başından itibaren rekabet çıtasını radikal biçimde yükseltmek isteyen birçok küresel kurum ve kuruluş, agresif strateji ve hedef lerle çıktı dijital dönüşüm yolculuğuna, Ancak bu öncü denemelerin çoğu (araştırmalara göre yüzde 66 ila yüzde 84 arası, bir oran) başarısızlıkla sonuçlandı. Yapılan araştırmalarda bunun temeldeki nedeni, kafalarındaki sanayi çağı kalıpları üzerinden dijital dönüşümü bir teknolojik sıçrama zanneden yönetimlerin, dönüşüm reçetelerini yazılım-donanım güncellemeleriyle sınırlı tutmalarıydı. Kafalarındaki plana göre üretimde yapılacak Endüstri 4.0 robotlaşma modemizasyonu, internet üzerine taşınacak lojistik ve satış-pazarlama süreçleriyle de yapay zekaya ilerleyecekti. Böylece verimlilik ve kârlılıkta radikal bir sıçrama olacaktı. 

Ancak bu planda göz ardı edilen “tek' bir unsur vardı: insan! Yapılan stratejik” planlarda, teknolojik sıçrama sonucu 

kisinin gün geçtikçe azalacağı öngörülen insan kaynağının 

uygulama aşamasında azalmak bir yana artması gerektiği 

züi edilen insan kaynağının, 

mevcuttan çok farklı olarak aşırı uzmanlaşmış değil, çoklu-alan bilgisi, birikimi ve deneyimine sahip olması gerektiği ise, çözüm arayışlarını giderek zorlaştıran bir husus. Örneğin, üretimde robot kullanmak artık sadece bir programcının bilmem. 
in yazıp yüklemesi ve test etme- 


lama birimlerinden çalışanların katılımıyla oluşturulması ve algoritma tasarımı sonucu hayata geçirilmesi gereken bir iş akışı. Örneğin, söz konusu üretimde robot kullanımı sadece üretimde verimlilik değil, müşterinin gerçek zamanlı satın. 
alma hareketlerinin izlenerek, gerçek zamanlı üretim planlama ve uygulama hedeflerinin aynı ağırlıkta ele alındığı ve aktığı bir anlayışla oluşturulmalı. Kuşkusuz, bu akışın operasyonel kısmı robotlara devredilebilir ama onun tasarımı, geliştirmesi ile sevk ve idaresi için farklı iş disiplinlerinden. 


insanların birbirilerini anlaması ve hatta o alanlarda az-çok deneyim sahibi olması gerekir. Tasarım ve geliştirme algoritmaları ancak böyle mükemmel olabilir. 

Kurum ve kuruluşların, hayatlarını ekran önünde tüketmiş yazılımcılarla, kariyerlerini sahada müşter miş bir pazarlamacıları bir araya getirerek dijital di hedeflerine ulaşmaları çok daha uzun ve zorlu bir yolculuk. 
Bu sorunu fark eden büyük teknoloji firmaları ile çeşitli sektörlerde dijital di ne soyunan kurum ve kuruluşlar ise, fellik fellik bu, çok:disiplinli insan kaynağı arayışında. Ancak kötü haber ise şu: bu yeni nesil profile sahip yetişmiş çok az. 
insan var ve olanların hepsi kara borsada. 

Bu noktada köklü bir çözüm için, eğitim sistemi ların dijitalleşme ihtiyaçlarına uygun olarak di ülkeler istihdam sorunlarını çözmekle kalmayacak, dijital dönüşüm becerilerine sahip bu insan kaynağı ordusuyla bu alana etkili bir giriş yapabilecek. Hatta başka ülkelere insan kaynağı veya uzaktan profesyonel servis ihracatı bile yapabilecek güce geleceklerdir. Şu günlerde seçmen tavlama rekabetindeki siyasetçilerin belki bu derinlikte düşünmelerinin olanağı olmayabilir. Ama seçim sonrası eğer ülkenin giderek kronikleşen sorunlarla dolu ekonomisine gerçek bir can suyu arıyorlarsa, odaklanmaları gereken ilk konulardan biri bu olmalı. Ve inanın, yurt dışına binlerce insan gönderip tek boyutlu bir yazılım uzmanlığı eğitimi aldırmak (ve onların geri dönmesini beklemek) yerine, yurt içindeki üniversitemizde çok-disiplinli bir dijital dönüşüm eğitim prog: ramı, uzun vadede bu ülkeye çok daha fazlasını kazandırır. 
Çok iddiali olarak bunu becerebilecek her şeyin bu toprak: larda mevcut olduğunu söyleyeyim; yeter 


Değişiyor 


Kulüp başkanlarının birbiri ardına değişmesi, Türk futbolunda beklenen dönüşümün başlangıcı olabilir 


Sinan Koparan 
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Türk futbolunda önemli bir dönüşüm yaşanıyor. 2018'in hemen başında Galatasaray'da başkanlık koltuğuna Mustafa Cengiz otur muştu, Bu değişimin hemen ardından Nisan ayında Trabzonspor başkanlığına Ahmet Ağaoğlu geldi. Geçtiğimiz hafta ise 20 yıldır Fenerbahçe'nin başkanlığını yürüten Aziz Yıldırım, Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda görevi Ali Koç'a devretti. Her ne kadar sadece başkanlar değişiyormuş gibi gelse de aslında bu gelişmeler futbol kulüplerinin tıkanan yapılarının yeni bir modele evriltilmesinin başlangıcı olabilir. Bozuk mali tablolardan kurtulamayan, yabancı futbolculara ciddi paralar ödemelerine rağmen sportif başarılara uzak kalan Türk futbol kulüpleri, yönetim kademesinde ciddi bir anlayış değişimiyle maküs talihlerini yenmeye çalışıyor. 

Futbol, 1990'lardan sonra endüstriyel bir karaktere bürünürken Türk futbolu bu sürece tam olarak uyum sağlayamadı. Dernek statüsü ve kurumsal yönetim yetersizliği nedeniyle Türk futbolunda yönetsel gelişim, parasal gelişimin gerisinde kaldı. Dönüşümle birlikte kulüplerin kasasına daha fazla para girmesine karşın kurumsallaşmayı öne çıkartamayan yönetimler, bu gelirleri kulüp için uygun yatırımlara dönüştürmekte nispeten başarısız oldu. 2000-2017 arasında Türk futbolunun parasal gelirleri yüzde 356'lik bir artışla, 150 milyon euro- dan 685 milyon euroya kadar yükselirken, bu büyüme beraberinde ne sportif performans ne de yapısallaştırlmış kurumsallık getirebildi. 
2000 yılında UEFA'da yedinci sıraya, 2002'de FIFA'da dokuzuncu sıraya 
kadar yükselen Türk futbolu, 2018 itibariyle UEFA'da 1'inci sıraya, FIFA'da ise 37'nci sıraya kadar geriledi. Diğer taraftan Avrupalı kulüplerle rekabet edebilecek bir futbol yapılanmasına geçilemedi; kulüpler kendi nakit akışlarını oluşturamazken, naklen yayın gelirlerine bağımlı kaldı. Bu noktada futboldaki diğer paydaşlar da kulüplerin beklenen yapıya gelmelerinde yeterince ilham, düzenleme ve yaklaşım ortaya koyabilmiş değil. 

“Tüm bunların sonucunda, başta büyük kulüpler olmak üzere Türk futbol kulüplerinde kontrolsüz transfer, altyapı ve sportif tesislerin yetersizliği gibi sorunlar baş göstermeye başladı. Elbette bu yetersizlik lerin ve hataların sonucunda da kulüp borçlulukları çok hızlı birartış gösterdi. Özellikle büyük kulüplerin bu kısır döngüden kurtulmak için aftığı bazı adımlar da yapısal bir çözüm olmaktan ziyade geçici pansumanlar olarak kaldı. Bugün gelinen noktada kulüpler, içinde bulun. 
dukları finansal olumsuzluklardan kurtulabilmek için varlık satışına yönelmek durumunda kaldı. 

Diğer taraftarı bugün atılacak adımlarla uzun vadede çok daha etkin sonuçlar almak mümkün, Aslına bakılırsa Türk futbol kulüpleri içinde yaşanan dönüşümü, bu sarmalın içinden çıkmak için verilen bir mücadele alarak algılamak mümkün. Son yıllarda başta büyükler olmak üzere tüm kulüpler önemli bir mali dönüşümün içine girdi. 
Elbette UEFA'nın Finansal Fair Play kapsamındaki yaptırımlarının da bu dönüşümde önemli bir rolü var. Geçtiğimiz hafta bu konuda ne kadar geç kalındığı bir kez daha görüldü. Galatasaray'a 2016'da yapılanı anlaşmaya uymadığı ve zarar ettiği için UEFA tarafından para cezası kesildi. Bu çerçevede Galatasaray, UEFA ile dört yıllık bir anlaşma imzalayacak ve anlaşmaya göre 6 milyon euro para cezası ve bon: servis kısıtlaması uygulanacak. Elbette bu tip ceza ve uygulamalarla Sportif başarıların sağlanması ve sürdürülmesi pek mümkün değil. 

Bu tip cezaların sıklaşmaması ve ekonomik darboğazı geride bırak mak için son dönemde başta Beşiktaş olmak üzere Türk futbolu kemer sıkma politikalarını benimseyen bir yönetim tarzını benimsemeye baş ladı, Aslına bakılırsa bu operasyonları bir küçülme politikası olarak tanımlamak da mümkün. 
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Spor dünyasındaki farklı yapıların oluşturulması veya satın alınması 


Belirli varlıkları elden çıkarma 


Büyük kulüpler halen geçmişin ağır mali yüklerini sürüklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda başkan değişikliğine giden Fenerbahçe de mali açıdan çok parlak bir tablo ortaya koymuyor. 201617 sezonu itibariyle 
466 milyon TLlik gelire sahip olan Fenerbahçe'nin toplam varlıkları 1 milyar 39 milyon TL; kısa ve uzun vadeli borçlarından oluşan toplam yükümlülükleri de 2017'nin ikinci dönemi itibariyle 1 milyar 696 milyon TL olarak gerçekleşmiş durumda. Toplam varlıklarından 657 milyon. 
“TL daha fazla yükümlülüğü bulunan kulübün kasa vadeli borçları 675 milyon TL olarak gerçekleşirken, uzun vadeli yükümlülükleri toplamı 1 milyar 21 milyon TL'ye, yani top-İam gelirinin yüzde 120'sine ulaşıyor. Futbol ekonomisti Tuğrul Akşar, “Fenerbahçe'nin dönem zararı 95 milyon TL olarak gerçekleşirken, yıllar itibariyle birikimli zararı 
546 milyon TL'ye ulaştı. Birikimli zararı, gelirinin üzerine 
çıkan kulüpte, özkaynak açığı ise 657 milyon TL'ye ulaştı. 
Bu zarar tutarı dört kulüp içinde en fazla birikimli zarar tutarını ifade ediyor. Gelirinden yüzde 117 daha fazla bir tutarı ifade eden birikimli zarar nedeniyle Fenerbahçe'nin özkaynakları, 2017'nin ikinci dönemi itibariyle negatife dönmüş, kulüp pasif açığı verir duruma gelmiştir” diyor. 

Yükümlülükleri, varlık ve gelirlerinin üzerine çıkmış olan Fenerbahçe'nin, yüksek takım maliyeti, yetersiz nakit akışı gibi nedenlerle, asıl faaliyetlerinden kâr yaratama: dığı ve dönemi net zararla kapattığı görülüyor. Finansman anlamında da eli çok rahat olmayan Fenerbahçe diğer pek çok kulüp gibi yüksek maliyetlerle borçlanıyor. Borçlanma tarafındaki bu maliyetli yapı, kulübün kârlıığına ve özkaymak yeterliliğine Zarar veriyor. Şurası açık ki kulübün mali yapısındaki bu kötü tablo ile sportif tarafta da başarıyı yakalaması ve sürdürmesi son derece güç. 

Peki yeni yönetim bu sorunlar için ne yapacak? 
Kuşkusuz Ali Koç, başkanlığa aday olmadan önce bu sorunları tespit etmiş ve kampanyası sırasında sıkça dile getirmişti. Tuğrul Aşar, “Her değişim kendi içinde eskiye karşı yeni bir direnç oluşturur; diğer taraftan yeniye, geleceğe ve değişime karşı bir iyimserliği de bünyesinde taşır. 
Önemli olan bu iyimserliği harekete geçirebilmektir. Ali Koç'ta bu potansiyeli Fenerbahçe'de hayata geçirebilme olanağı fazlasıyla var. Görünen o ki Koç; öncelikle, kulüp içerisinde tüm camiayı kucaklayacak, ayrışma kültürünü ortadan kaldıracak bir felsefeyi ve iklimi Fenerbahçe'ye egemen kılacak. Önceliğini yönetsel, sportif, ekonomik ve finansal olarak sıralayabilir ya da bunlardan bazısı yer değiştirebilir. Ama kendi yönetimini kurmak için eskinin. 
köhne ve rekabetçi yeteneğini yitirmiş konvansiyonel idare tarzını ve örgütlenmesini değiştirecektir. Zaten, bu değişimle birlikte diğer alanlarda da yavaş yavaş yol alın: maya başlandığını zamanla görmeye başlayacağız” diyor. 

Sportif başarı bugün için Fenerbahçelilerin hassas noktası, Her ne kadar basketbolda Avrupa finali oynasa da özellikle futbolda şampiyonluklarda ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde kalmak Fenerbahçeli taraftar ve yönetimini rahatsız ediyor. Aslına bakılırsa bu bir kasır 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döngü; mali sorunlar sportif başarıyı olumsuz etkilerken, sahalardaki başarısızlık da mali tablolara olumsuz yansıyor, özellikle de tribün gelirlerini. Takımın taraftarı eskiye yasla tatmin etmeyen performansı tribünlere ve lisanslı ürün satışlarına olumsuz yansıyor. Ayrıca kulüp içindeki gerginlikler de tribünlerde kendini gösteriyor. Spor yazarı Ali Ece, “Ali Koç'un başkan olması son yıllarda maç doluuk oranları ve buna bağlı maddi gelirleri çok yükseltecek tir. Son yıllarda maalesef Fenerbahçe'nin iç saha maçları tarihsel ortalamanın çok altında seyirci sayısı le oynandı. 
“Tribünlerin bölünmüşlüğü ve eski başkan ile olan tartışmalar seyirci sayısını etkiledi" diyor. 

Yeni yönetimin bu tür tartışmalara bir son vermeye yönelik adımlar atacağı aşikar. Tuğrul Akşar, “Aziz Yıldırım döneminden kalan tamamen içeriye odaklı, dışa kapalı örgütsel yapıyı değiştirmekle işe başlayacağını, dünyayla ve Avrupa'yla entegre olmuş, dünya kulübü olmayı hedefleyen, rekabetçi bir organizasyon seviyesine kulübü taşıyacağını düşünüyorum. Kulübü yönetsel anlamda demokratikleştirirken, sportif olarak rekabet gücünü artıracak, iktisadi olarak sürdürülebilir bir büyümeyi sağlayacak, finansal olarak da güçlü ve rekabette kulübü daha yukarıya itecek sağlıklı bir mali yapıyı tesis etmeye çalışacaktır. Özellikle Finansal Fair Play kriterleri kapsa: munda gözetim altındaki kulübü bu prangadan kurtarmaya çalışacaktır” 

Peki başta Fenerbahçe olmak üzere büyük kulüplerde çok kısa süre içinde hızlı bir dönüşüm beklenmeli mi? 
Zira bahsi geçen tüm kulüpler son derece köklü yapılar ve ayrıları yönetimlerin izlerini halen taşıyorlar. Fenerbahçe özelinde bakılırsa takımın son yıllarda sürdürülebilir bir başarı yakalayamamış olması, bununla birlikte finan-Sal açıdan da rahat olmaması dönüşümü zaruri kılıyor. 
Kulübün mevcut dinamiklerini de göz önünde tutarak belirleyeceği yol haritası ve alacağı aksiyonlarla, Ali Koç'un hızlı bir dönüşüm hedeflediğini düşünmek yanlış olmaz. 
Bunun için sadece mevcut yapının değiştirilmesi değil, endüstriyel dönüşümün gereklerini göz önüne alacak politikaların uygulamaya koyulması da elzem. Yani, daha Vizyoner, daha yenilikçi, daha rekabetçi bir yapının tüm branşlarda ama özellikle futbolda sağlanması için mücadele verilmesi gerekecek. Aslına bakılırsa Fenerbahçe'nin basketbol alanında yakaladığı başarı rekabetçi, endüstriyel, kurumsal anlayışın işe yaradığının güzel bir örneği. 

Ali Koç'un daha demokratik bir yönetime atıfta bulu: nan seçim vaatlerinin yanı sıra, Koç'un Fenerbahçe'ye sponsor bulma konusunda daha iyi bir performans gö tereceği yönündeki beklenti de seçim sonucunu belirleyen faktörler arasında yer aldı. Hiç kuşkusuz Ali Koç'un Sponsorluk geliri yaratma potansiyeli oldukça fazla. 
Ancak, sponsorluk geliri yaratma veya kulübe yeni gelirler kazandırma konusunda bazı kısıtlar var. Bunlardan ilki, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik konjonktür. Zira böylesi dönemlerde sponsorlar kendi ekonomik ve finansal durumları nedeniyle çok fazla istekli 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“Avrupa'nın beş büyük liginde gelir dağılımı 2016/17 (milyon €) 


iktisadi kaynağın sağlam bir finansal yapı oluşturacak, sportif performansı maksimize edebilecek ve sürdürülebilir başarıyı 


kurumsallaştırabilecek şekilde kullanıla bilmesidir. Bu yönetim, Aziz Yıldırım'ın 


konvansiyonel usulde yaptığı bu işi daha çağdaş ve günün gereklerine uygun bir 


şekilde yapacaktır diye düşünüyorum” 
diyor. 
Sportifbaşarıyı maksimize edebilmesi 


ve bunu da elindeki mevcut finansman koşullarında, kulübün borç yükünü daha 


fazla artırmadan yapabilmesi için yeni yönetimin yol haritasında altyapı başlı- 


1000 


ının ilk sıralarda yer alması bekleniyor. 
Zira sadece Fenerbahçe'de değil, Türk futbol kulüplerinde yüksek maliyetli 
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MM Diğer ticari 


transferlerin çoğu kez bekleneni vermediği biliniyor. Ali Ece, “Altyapıdan gelen oyuncu sayısınının artırılmasına odaklar nacaktır. Bu hemen olmayacak. 12 yaşın- daki bir çocuğun A takımına çıkması yaklaşık altı yıl alır. Bu arada dolgu deni- 


gelirler 


olamıyor. Ekonomik olumsuzluklar, maliyetlerin kontroünü zorunlu kılıyor. Koç'un Türkiye'nin en büyük grubu: mun hissedarı ve yöneticisi olması bu noktanın daha kolay aşılacağını düşündürüyor. Diğer taraftan, bir kulübün gelirlerinin önemli kısmını da sponsorluk oluşturmuyor. 
Bu konuda UEFA Finansal Fair Play kuralları kapsamında, haksız rekabete neden olabilecek futbol dışı paraların futbola girmesine çok sıcak bakmıyor. Hatta bunun tipik bir örneği Manchester City.Etihad işbirliğinde de görüldü. 
UEFA, Etihad'ın Manchester City'e sınırsız sponsorluk geliri yaratmasına izin vermedi ve ciddi bir ceza kesti. 
Yani sponsorluk gelirleri UEFA'nın gözetimi altında ola: cak. Zira, UEFA'nın FFP kapsamında getirdiği kriterler- den birisi de futbol dışı fonların futbola girmesini kontrol altına almaktı. Diğer taraftan isminin açıklanmasını istemeyen bir ekonomist, bu aktarımın vakıf kanalı ile yapılabileceğinin altını çiziyor. 

Öte yandan Ali Koç'un sadece sponsorluk geliriyle mali yapıyı düzeltme yönünde çalışması beklenmemeli. 
Zira bugüne kadar zaten sürdürülebilir olmayan yapılarla bu noktaya gelindiği çok açık. Avrupa'nın başanil kulüpleri, özellikle kurumsal ürün satışları ve dijital gelirler konusunda çok ciddi adımlar atıyor ve bu gelirler toplam gelir içerisindeki payı önemli ölçüde artırmayı sürdürüyor. Danışmanlık şirketi Deloitte'un gerçekleştir. 
diği ve futbolda finansman yapısını analiz ettiği Annual Review of Football Finance 2018 çalışmasının verilerine göre, Avrupa'da kulüplerin sponsorluk gelirleri ülkeden ülkeye değişiyor ve yüzde 25-35 arasında seyrediyor. Tuğrul Akşar, “Ali Koç'un gelirleri artırma konusuna farklı yaklaşacağını düşünüyorum. Önemli olan yaratılan 


len yetenekli çocukları takıma kazandırma projesinin hayata geçmesi gerekir. Fenerbahçe'de yerli oyuncu kalitesi çok düştü, Emre Belözoğlu, Volkan Demirel benzeri yeteneklerin Fenerbahçe'ye kazandırıması gerekiyor” diyor ve başka bir soruna dikkat çekiyor: “Fenerbahçe'de yetenek avcılığı işini de eski oyuncu: lar yapıyor. Genellikle de onların söylediği isimler alın: 

miyor. Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde kötü sonuçlar alındığı zaman, ki maalesef son 10 yılda sonuçlar iyi olmadı, panik transferler yapıldı. Bunların maliyeti de yüksek oluyor. Fenerbahçe Nisan, Mayıs aylarında transferlerini yapacak. Ali Koç bu konuda çalışmalar yürü: 

tüyor. Gerçek hayatta sonuç alabilecek mi? Göreceğiz" diye konuşuyor. 

Türk futbolu Avrupa'da yarattığı gelir bakımından beş büyük ligin arkasından gelmesine karşın, ne yazık ki son 10 yılda gerek milli takımlar, gerekse kulüp futbolu bazında sportif başarıda beklenen performansı sergileyemedi. Sportif performans yeterli olmamasına karşın geçen 13 yıllık süreç içinde, Türk futbol pastası sürekli olarak büyümeye devam etti. Oysa olması gereken, sportif performansla mali başarının bir korelasyon içinde olmasıdır. Türk futbolu ise sportif başarıdan bağımsız, futbol otoritesi destekli naklen yayın gelirlerine göbe-Zinden bağımlı, kendi iç dinamikleriyle gelir yaratama" yan bir lig haline geldi, Tuğrul Akşar, “Ülkemizde futbol! 
gelirleri 'dış destekle" artarken, sportif performans düş: meye başlamıştır. Bu, çok doğal ve sürdürülebilir bir durum değildir. Futbolumuz kendi iç dinamikleriyle gelir yaratmakta zorlandığı için Avrupa ile rekabet edebilecek bir kalite düzeyi ve rekabetçi yapıya da ulaşama: maktadır” diyor. © 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igel Farage, 2016 yılı Haziran ayının sonunda kariyerinin en önemli 

konuşmalarından birini yapmak için 

Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'na 

geldi. İngiltere, beş gün önce seçimlerde hayal kırıklığı yaratan bir sonuçla Avrupa Birliği'nin (AB) yaklaşık 6o yıllık tarihinde ayrılma kararı alan ilk ülke olmuştu. Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin lideri, siyasi kariyerinin doğrulandığı duygusuyla bu fırsatı kıtanın dört bir yanındaki meslektaş: larına sert bir uyarı yapmak için kullandı. “Geçtiğimiz. 
Perşembe yaşananlar, çok dikkate değer bir sonuçtur” dedi ve devam etti: “Bu yalnızca İngiliz siyaseti için. 
değil, Avrupa siyaseti için, belki de küresel siyaset için de sismik bir sonuçtur” 

Britanya, aradan geçen iki yılın ardından bile o kurumsal depremin etkilerinden kurtulmaya çalışıyor. 
Siyasi görünüm radikal bir şekilde değişti: Referandum. 
çağrısı yapan ve Britanya'nın AB'de kalması için kampanya yürüten muhafazakar başbakan David Cameron, aşağılayıcı yenilginin ardından hemen istifa etti. Yerine, yeni genel seçimlerde çoğunluğu kaybettikten sonra Demokratik Birlik Partisi ile siyasi ortaklık kurmak zorunda kalan Theresa May geldi. Britanya ekonomisi hız kesti, büyüme hızı ise zirveden G7 ülkeleri: nin bulunduğu listenin sonlarına geriledi. Ancak en. 
endişe verici olan ise Britanya'nın önümüzdeki yıllar- daki zenginliğini ve dünyadaki yerini belirleyecek olan. 
ABile gelecekteki bağlar konusunda ülkenin gerçekçi bir planının olmaması 

Aksine, AB'nin kalanı için Brexit barbarlıktan sıradanlığa dönüştü. Geri kalan 27 ülke görüşmelerde sessizce karşılıklı çıkarlarını korumaya çalışıyor ve yollarına devam ediyor. Acı gerçek ise AB'nin önünde çok sayıda zorluk olduğu: ABD ile arasındaki ticari anlaşmazlık küresel düzeyde gücünün yetersizliğini ortaya koyarken, İtalya'da Lig Partisi ve 5 Yıldız Hareketi'nin popülist koalisyonu Roma'yı ortaklarıyla çarpışma tehdidiyle karşı karşıya bırakıyor. Son borç krizinin tekrarlanmasına karşı korunmasız olan Euro Bölgesi, ekonomik durumunu güçlendirmeye çalışıyor. Brexit, dert edilecek çok sayıdaki konudan sadece biri. 

Farage teorik olarak haklı: Brexit'in AB genelinde kargaşa yaratma potansiyeli vardı. Analistler referandumdan sonraki aylarda Britanya'nın ayak izlerini takip edip AB'den çıkacak ülkeleri tespit etmek için yoğun şekilde çalıştı. Bunlardan biri, aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin lideri Marine Le Pen'in ülkeyi tek para biriminden çıkarma sözü vererek anketlerde ilk sıraya yerleştiği Fransa idi. Hollanda da AB karşıtı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders'in anketlerde aldığı yüksek oy nedeniyle çıkışla flört halindeydi. 

Ardından, geçen yılın başında yapılan seçimler Brexit'in gücünün bir domino etkisi yaratacağına ilişkin umutları boşa çıkardı. Hollanda'daki seçimlerden. 
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sonra AB karşıtlarının etrafında bir güvenlik kuşağı oluşturan Başbakan Mark Rutte liderliğinde çeşitli koa-Hisyonlar kuruldu. Fransa'da Macron, Le Pen karşısında başkanlık seçimlerinde federalist platformu esas alarak önemli bir zafer kazandı. Son İtalyan seçimleri yerleşik düzen karşıtı partilerin önemli güç gösterisine sahne olurken, hem Lig Partisi hem de $ Yıldız Hareketi “Italexit"in söz konusu olmadığını açıkladı. Şimdilik Brexit bir trendin başlangıcından çok bir istisna oldu. 

Bunun nedenlerinden biri, Avrupa ekonomisinin referandum şokuna beklenenden çok daha iyi tepki vermesi olabilir. 

Referandumdan yalnızca birkaç ay sonra 2016 yılının sonbaharında Avrupa Komisyonu, Gayrisafi Milli Hasıla'nın Euro Bölgesi'nde 2017'de yüzde 1,5, 2018'de de yüzde 1,7 oranında artacağını tahmin etti. Oysa Euro Bölgesi ekonomisi geçen yıl yüzde 2,4 büyürken, Komisyon'un son tahminlerine göre bu yıl da yüzde2 büyüme yolunda ilerleniyor. 

Birleşik Krallık ekonomisi de referandumda beklemenden daha güçlü çıktı. Ancak diğerleri ivme kazanırken, Londra hız kesti: 2015'te, Britanya'nın milli geliri Euro Bölgesi'nden hızlı artmıştı (yüzde 2,3'e karşılık 241). Geçen yılki artış ise daha yavaş oldu (yüzde 1,8'e karşı yüzde 2,4) ve bu trend 2018'de de devam edeceğe benziyor. Yatırımcıların, iki ekonominin projeksiyonlarının birbirinden çok da farklı olacağına ilişkin biraz şüphesi var. 2016 yılının başında 1 sterlin ile 1,36 euro alınabiliyordu, şimdi ise 1 sterlinle ancak 1,14 euro alınabiliyor. 

Britanya ile AB arasındaki görüşmelerde topluluğun diğer üyeleri bölünmüş olsaydı, bu göreceli siyasi ve ekonomik istikrar fazla önemli olmayacaktı. Brexit yanılarının bazıları görüşmelerde Birleşik Krallık'a daha fazla ticari çıkar sağlamak için birliği bölüp yönetebileceklerini umuyordu. Parlamentonun muhafazakar üyesi David Davis, “Brexit'ten sonra Birleşik Krallık'ın müzakerecisinin anlaşma için işe başlayacağı yer Brüksel değil, Berlin olacaktır: Hedef, Alman otomobillerine ve sanayi mallarının engelsiz girişine karşılık her şeyi kapsayan mantıklı bir anlaşma” diyor ve ekliyordu: “AB'nin diğer üyeleriyle de benzer anlaşmalar yapılacak” 
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Ancak işler öyle gelişmedi. Oylamadan sonra Davis, Brüksel'le günlük görüşmeleri yürütecek pozisyona, Avrupa Birliği'nden Çıkış Bakanlığı görevine getirildi. Atanmasının hemen ardından görüşmelerin çoğunluğunun Berlin'de değil AB'nin merkezi olan Brüksel'de yapılacağını hızlıca fark etti. AB, Avrupa Komisyonu'nun eski üyesi dik kafalı müzakereci Fransız Michael Barnier'in arkasında güçlü bir şekilde duruyordu. Barnier, şimdiye kadar aralarında Britanya'nın AB'den ayrılışı için yüksek bir fatura ödeme taahhüdünün de de bulunduğu tüm istekleri: nin çoğunu elde etmeyi başardı. 

Bu arada, Britanya hükümetinin geçiş döneminde ülkesinin AB'nin geri kalanıyla ne tür bir ticaret anlaş: ması yapacağına ilişkin net bir planı yok. Zaman akıyor; bu yeni ilişkinin çerçevesinin Barnier'in de istediği gibi Britanya'nın 2019 yılının Mart ayının sonunda topluluktan ayrılmadan önce belirlenmesi gerekiyor. 
Hükümet, Britanya'nın yeni bir duyuru yapılıncaya kadar Gümrük Birliği içinde kalmasına olanak veren İrlanda'nın tamamının AB ile sınır kontrollerinin yapıldağı bir ülke haline gelmesini önlemek için) bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Ancak sonrasında ne olacağı ya da AB'nin böyle bir planı kabul edip etmeyeceği meçhul. 

Diğer AB devletleri arasında farklılıklar mevcut ve zaman içinde yenileri de ortaya çıkabilir. Almanya ve İtalya ağırlıklı olarak ticari ilişkilerin korunması konusunda daha uzlaşmacı gözükürken, Fransa, Britanya'dan yatırım çekmek için en uzlaşmaz tavrı gösteriyor. Fakat şimdilik bütün üye devletler, müzakerelerin birlikte yürütülmesinin kendileri için daha yararlı olacağını anlamış durumda. Bu ise müzakerelerin durgun havasına katkıda bulunuyor. Macron ve Alman 
Şansölyesi Merkel gibileri, her konuştuklarında Britanya'ya 
“Böl ve yönet” kuralının başarısiz bir strateji olacağını hatırlatüyor. Merkel geçen yıl Berlin'de yaptığı bir konuşmada, “Birlik olalım. Hiç kimsenin aramızı açmasına izin vermeyelim” 
demişti. 

Şüphesiz ki bazıları diğerlerinden daha endişeli. Aralarında 
Avrupa Merkez Bankası'nın da bulunduğu Avrupalı bazı düzenleyici kurumlar, Britanya'nın ayrılmasından sonra City of London ile Avrupa'nın geri kalanı arasındaki finansal ilişkilerde bir kesinti olmayacağının garantisini vermeye çalışmakla meş gul. Aralarında, Almanya'daki otomobil ve İtalya'daki 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prosecco üreticilerinin de bulunduğu ihracatçılar, iki ekonomi arasındaki gümrük vergilerinin mümkün olduğunca düşük tutulmasından mutlaka memnuniyet duyacaktır. 

Bilhassa İrlanda, düzensiz bir Brexit'ten ekonomik refah ve siyasi istikrar açısından en çok kayba uğrayan ülke olacağı için görüşmeleri çok yakından izliyor. İrlanda hükümeti tarafından yaptırılan bir çalışmaya göre, Birleşik Krallık AB'den çıkıp Dünya Ticaret Örgütü'nün kurallarına tabi olduğunda İrlanda 
2030 yılında milli gelirinin yüzde 7'sini kaybedecek. 
Bu, yeteri kadar kötü olmakla birlikte, Kuzey İrlanda ile sınır kontrollerinin yeniden uygulanacağı gümrük Tejiminin siyasi tehlikesinin yanında küçük bir problem olacak. Yeni bir tel örgü inşa etmek, son 20 yıldır Katoliklerle Protestanlar arasındaki düşmanlığı azaltan Good Friday Anlaşması'nı (Kuzey İrlanda barış sürecinde büyük bir adım sayılan ve 10 Nisan 1998 Cuma günü imzalanan anlaşma) ortadan kaldırabilir. 

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, Aralık ayının. 
sonunda AB ile Birleşik Krallık arasında sınır kont-Tollerinin uygulanmayacağı gümrük düzenlemesinin 'de bulunduğu hükümleri içeren bir anlaşmaya imza atmayı başardı. İrlanda, Brexit konusunda çok dikkatli olması gerekirken, şimdilerde ise istediğini elde etmek için Avrupalı ortaklarına güvenebileceğini biliyor. 

Farage'ın Avrupa Parlamentosu'ndaki konuşma: sında atıfta bulunduğu sismik olay tekrar yaşanabilir. Macaristan gibi ülkelerdeki popülist liderler, AB'ye göçmen sorununu ele alışları konusunda saldırıyor ve buda bir sıkıntı yaratabilir. Euro 
Bölgesi, vatandaşlarının durumunun para birliği içinde, para birliği dışındaki durumların- dan daha iyi olacağını garantileyen gerekli mekanizmalardan. 
hala yoksun. Lig Partisi ile 5 
Yıldız Hareketi'nin aşırı harcama planları nedeniyle İtalya ile AB'nin geri kalan kısmıyla çatışma olasılığı mali piyasaları sarstı ve Roma'yı hala Euro 
Bölgesi dışına çıkartma ihtimali var. Eğer Roma para birliğinden çıkarsa, İtalya devasa kamu borcunu ödeyemeyecek ve tüm Euro Bölgesi'ne şok dalgaları gönderecek; bu, özel şirket ilaslarını tetikleyecek. 

Fakat Brexit'ten çıkarılacak, bırakın Euro Bölgesi'ni, Avrupa 
Birliği'nden çıkmayı düşünecek ülkeler için de önemli dersler var: Bir depremin en büyük hasarı merkez üssünde yaratması gibi önlenemez temel sorunlar da her şeyden önce çıkanlara aittir. © 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ietnam'ın en büyük şehirlerinden biri olan Ho Chi Minlve yaklaşık 310 kilometre mesa: fede bulunan Da Lat'a engebeli arazilerden geçerek ulaşıyorsunuz. Etrafında bulunan şehirlerle kıyaslayınca, Da Lat'ın birkaç özelıyor. Denizden bin 500 metre yükseklikte olmasının. 
da etkisiyle nispeten serin iklimi, yeşilin en güzel hallerini gözler 


ine sermesi ve meyve cenneti olması bunlardan birkaçı. 
Şehir ayrıca hediye çiçekçiliğin ülkedeki merkezi olarak biliniyor. Her gün kamyonlar dolusu çiçek ve süs bitkisi diğer şehir-İere doğru buradan yola çıkıyor. 

Vietnam'ın güney kesimlerinde genelde olduğu gibi Da Lat'ta da Fransız izlerini görmeniz mümkün. Şehri gezerken karşınıza çıkan ve Fransız izleri taşıyan yapılar oldukça etkileyici. Bu şehrin en güzel yanlarından biri de sıcakkanlı insanlara sahip olması. Turisti meraklı gözlerle inceleyen insanların bir o kadar da sevgi dolu yaklaşımlarına şahit oluyorsunuz. 


DakLat'a Nasıl Gidilir? 
Vietnam seyahatine başlanılan şehrin Ho Chi Minh olduğunu kabul edersek, otobüsle ya da uçakla iç hat seyahati yapmak en kolay ulaşım yollarından biri. Ülke içi seyahat kanallarından en aktif olanı otobüs. Alabileceğiniz açık otobüs biletleri ya da yataklı otobüslerle ülkeyi bir uçtan diğer uca dolaşabiliyorsunuz. Ho Chi Minh'den bindiğiniz bir otobüs, yaklaşık dört saat sonra Da Lat'a ulaşıyor. 
Bunun haricinde havayolu ile ulaşım da mümkün. 
Karayoluyla ulaşımın aksine büyük şehirlerden Da Lat'a havayolu ile sık ulaşım söz konusu değil, Bu sebeple önceden uçuşu ayarlamanızda ve programlı hareket etmenizde fayda var. 


Ne Zaman Gidilmeli? 
Güneydoğu Asya ülkelerinde görmeye alışık olduğumuz mevsim burada da karşımıza çıkıyor. Bunlardan biri kurak, diğeri de yağışlı sezon. Nisan-Ekim aylarında bölge genelde sık yağış alıyor ve seyahat için pek önerilmiyor. Kasım ile Mart arasındaki dönem, Da Lat'ı ziyaret etmek için en uygun zaman dilimi. 
Ülke genelinin aksine burada akşamları hava hayli serin oluyor. Ülkenin diğer şehirlerinde gece saatlerinde kullanılan klima, burada yerini battaniyeye bırakıyor. Sıcaklık değişimi de bu yüzden keskin ve dikkatli olmazsanız soğuk algınlığına yakalanmanız olası, 


Nerede Konaklama! 
Büyük bir şehir merkezi olmadığı için otel alternatifi de fazla değil. Özellikle sırt çantalı gezginlerin uğrak noktası olduğu için bölgede hostel, pansiyon ve apart şeklinde konaklama alternatifleri mevcut. Bunun yanında lüks oteller de bulunuyor. Şehir merkezinde konaklamak ve tur kullanımı gibi seçimler de seyahatinizi kolaylaştıracaktır. 


Gezilecek Yerler 

Şehir merkezi yürünerek de gezilebilir, ancak Da Lat çevresi için aynı şeyi söyleyemeyiz. Motosiklet kiralamayı düşünebilirsiniz ya da turlar ile görüşüp çeşitli alternatiflerden birini seçebilirsiniz. Da Lat, toplu taşıma ağının zayıf olduğu yerlerden. 
Turistlerin genelde tercih ettikleri yöntem motor kiralamak; ancak belirtmek gerekir ki ülke genelinde motor kullanımı çok güvenli değil. Çok sayıda motosiklet var ve yolların yabancılar için çok elverişli olduğu söylenemez. 


Da Lat seyahatinizde, bir araç sahibiyle anlaşıp ya da taksi kullanıp etrafi gezmek çok daha uygun bir tercih olacaktır. 


Çiçek Bahçeleri 

Tur aracıyla çıktığımız yolculuğun ilk durağı çiçek bahçeleri. 
Ülkenin neredeyse tüm süs bitkileri burada yetiştiriliyor ve Da Lat üzerinden dağıtılıyor. Şehrin biraz dışına çıkınca bahçelerin çokluğundan ne denli bir sektör olduğunu anlamak zor değil. Ayrıca sezon öncesinde bölgede Da Lat Çiçek Festivali düzenleniyor. Burada çeşit çeşit çiçekler ziyaretçilerin beğeisine sunuluyor ve çiçek yetiştiriciliği il ilgili yenilikler hakkında konuşuluyor. 


Kahve Tarlaları 
Da Lat aynı zamanda kahve tarlalarıyla da ünlü. Dünyanın en pahalı kahveleri arasında gösterilen luwak kahvesi gibi çok sayıda kahve çeşidini bulabileceğiniz tarlalara sahip. Tadımlara katılıp, üretim alanı gezisi yapabiliyorsunuz. Demleme, kavurma gibi bilgilerin de içinde bulunduğu eğitim programlarına katılabilirsiniz. 

Özel bir süzme aparatı ile sunulan Vietnam kahvesini denemeden buradan ayrılmamanızı öneririm. Kokusu, sunumu ve tadı ilginizi çekecektir. 


Gülen Buda Heykeli ve Tapınağı 
Da Lat'ın sembolleri arasındaki gülen Buda Heykeli 50 metre yüksekliğinde. Açık alanda yer alan heykel, aynı zamanda bir p 
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4 tapınağın bahçesinde yer alıyor ve giri; 
yerleşen gülümseme ve mistik alan hoşunuza gidecek türden. 


Fil Şelalesi 

Turistik dükkanların arasından geçip ulaşacağınız Fil Şelalesi de Da Lat'ta görülmesi gereken yerlerden. Merdivenlerden indik ten sonra dilerseniz kayaların üzerinden ilerleyerek şelalenin altına kadar gidebiliyorsunuz. Güvenlik önlemleri alınmamış olsa da ziyaretçilerin bu noktaya kadar gitmesine izin veriliyor ve geri dönüşte de aynı şekilde kayalıkların arasından tırmanarak çıkıyorsunuz. 


İpek Fabrikası 

EL yapımı ipek üretimini adım adım görebileceğiniz yerlerden biri bu fabrika, Ufak bir giriş ücreti ödedikten sonra ipek böcekleri kutu içerisinde sunulup incelemenize imkan tanınıyor. 
Sonrasında fabrika içerisinde süreç sırasıyla anlatılıp dokuma kısmına doğru ilerliyorsunuz. Burada geleneksel motiflerin yanında günümüzde de sürdürülen otantik dokuma teknikle-Tini inceleyebilirsiniz. 


Organik Pirinç Şarabı Fabrikası 
Da Lat denilince akla gelen bir diğer şey de pirinç şarabı. Pirincin şaraba dönüşme hikayesini adım adım gözlemleyip sürece dahil olabiliyorsunuz. Pirinç şarabı, alkol oranı yüksek bir içki. Çeşitli canlıların (akrep, yılan, kurbağa gibi) ölülerini şişelere koyduktan sonra şarabı doldurup servis ediyorlar. Bunun güç ve bağı-Şıklık sistemini olumlu yönde etkilediğine inanılıyor. 


Çekirge Yetiştirme Alanları 
Vietnam'ın genelinde sıkça rastlayacağınız atıştırmalıklardan biri de kızarmış çekirge. Burada da yaprak ve su kullanılarak yetiştirilen çekirgelerin çiftlikleri ziyaretçilere gösteriliyor. Aynı Zamanda yemeniz için çekirge servisi de yapılıyor ve üretimle ilgili de bilgiler veriliyor. 


Tren İstasyonu 

İstasyon, 1932 yılında açılan ve günümüzde de hizmet veren yapılardan. Bölgeye yerleşen Fransızlar tarafından yapılmış ve o zamandan günümüze tren istasyonu olarak hizmet vermeyi sürdürmüş. Hatıra fotoğrafı çektirebileceğiniz vagonlar, etrafı gezip istasyon hakkında bilgi alabileceğiniz panolar bulunuyor. 


Çiçek Parkı 
Birbirinden renkli çiçekleri ve bu çiçeklerden yapılmış heykelleri bulabileceğiniz şirin bir park burası. Hayli b ve bunun yanında çiçeklere dair bilgiler alabileceğiniz, aynı zamanda botanik bir alan. Şehirde yetiştirilen süs bitkilerini inceleyebilir ve çiçek sanatına dair güzel eserleri görebilirsiniz. 


Nerede Ne Yenir? 

Taze balık, sebze yemekleri ve noodle çorbası denemeniz gereken lezzetlerin başında geliyor. Şehrin meyve yetişti İiği konusundaki güçlü konumunu da düşünürsek lezzetli mey: velerin de tadına bakmanızı şiddetle öneririm. 

Minik kahvehaneler ve şirin kafeler de denenmesi gereken yerlerden. Merkezde bulunan ve hayli ünlü olan An Cafe ile lezzetli kahveleri tadabileceğiniz Gout Coffee bunlardan biri. 


Ne Alınır? 
En lezzetli çilekleri yiyeceğiniz şehirlerden bi Meyve yetiştiriciliği sebebiyle reçelleri de hayli ünlü. Bunun yanında Şarap ve çay da oldukça popüler. Vietnam'da ünlü markaların fabrikaları bulunduğundan, giyim ürünleri ve elektronik eşyalar ucuza bulunabiliyor. 

Son olarak enginar çayı hem sevilerek tüketiliyor hem de hayli değişik bir tat. Sağlık açısından faydaları da saymakla bitmiyor. © 
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Bu bayram siz de annesi ya da babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, yetenekli çocuklarımızın eğitimine destek olun. 
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